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Toen eenmaal het accoord van de koningin en de minister-president ver-
kregen was, begonnen HazelhoffRoelfzema, Krediet en Tazelaar met hun
oefeningen aan de Engelse kust. De bedoeling was dat zij dwars over de
Duitse mijnenvelden met een snelle motortorpedoboot tot dicht bij de
Nederlandse kust gebracht zouden worden. Die motortorpedoboot kon
van een hulpmotor, een Z.g. silent engine (een motor die nauwelijks geruis
maakte), gebruik maken om de kust nog dichter te naderen. Op enkele
honderden meters afstand van het strand zou dan een roeiboot buiten boord
gezet worden waarmee men naar het stand zou gaan. Er zou geroeid worden
door een luitenant-ter-zee van de Britse marine, Francis Truman ('Bob')
Goodfellow; Krediet zou de operatie dekken met een tommygun. Met de
roeiboot zou men tot de branding trachten te komen en Hazelhofl Roelfzema
en Tazelaar, de laatste in rok maar met waterdichte kleding daarover, zouden
dan door de branding zwemmen en, met reddingsgordels om, naar het
strand waden. Hazelhoff Roelfzema zou daarbij door middel van een lang
koord in verbinding blijven met de inzittenden van de roeiboot.
Een eerste moeilijkheid bij dat alles was dat dit type landing alleen uit-

gevoerd kon worden wanneer er maar weinig branding was, in het algemeen
alleen bij oostenwind; een tweede moeilijkheid dat er wel enig maanlicht
moest zijn, maar weer niet te veel. Die twee moeilijkheden, die voorzien
werden, beperkten het aantal nachten per maand waarin men opereren kon.
Niet voorzien werden drie andere moeilijkheden: dat het niet eenvoudig
was, de overtocht zodanig te timen dat men omstreeks het afgesproken
tijdstip bij de plaats aan het Scheveningsestrand zou komen die het geschiktst
leek (bij de noordelijke 'oprit' naar de Boulevardstraat die naar het Gevers
Deynootplein leidt); dat het herkennen van het Scheveningsesilhouet van de
motortorpedoboot af een hachelijke opgave vormde, en dat de afhalers en de
door hen af te halen personen elkaar in het donker gemakkelijk konden
mislopen. Het leek aanbevelenswaardig dat die af te halen personen in de
avond van de nacht waarin het afhalen zou plaatsvinden, naar een adres in
Scheveningen dicht bij het strand zouden gaan; ook zij zouden zich zoveel
mogelijk alsZ.g.feestgangers, in avondkleding dus, op weg moeten begeven.
Bij dit alles moest men dan nog een beperking in acht nemen: van twaalf
uur 's nachts tot vier uur 's ochtends mocht niemand in bezet gebied op
straat zijn tenzij hij daar een specialevergunning voor had.
Bij de oefeningen werd veel geleerd, maar de overtocht naar Scheve-

ningen bleek al aanstonds aanzienlijk gecompliceerder dan men gedacht had,


