
TAZELAAR AAN HET WERK

Hij had een microfoto bij zich waarop, met de handtekeningen van koningin
Wilhelmina en minister-president Gerbrandy er onder, slechts één zin stond:
'Wij achten uw overkomst naar Londen dringend gewenst.' Tazelaar wist,
wie hij die microfoto moest laten zien. Via de in SDAP-kringen bekende
Karel van Staal, wiens adres hem in Londen opgegeven was, slaagde hij
er in, Wiardi Beckman te ontmoeten die zich bereid verklaarde te ver-
trekken, maar ritmeester Tielens, werkzaam bij het Afwikkelingsbureau
van het departement van defensie, weigerde: Tielens had, als nagenoeg alle
beroepsofficieren, op erewoord beloofd, niets meer tegen de Duitsers te
zullen ondernemen, en achtte vertrek naar Londen in strijd met die belofte.
Het gevolg was dat Tazelaar op de avond van de zyste alleen Wiardi Beck-
man naar Scheveningen kon meenemen. In de nacht begaven zij zich samen
naar het strand. Vergeefs! Het weer was uitstekend, maar de motortorpedo-
boot, die drie uur te laat vertrokken was, kwam door slechte navigatie bij
Hoek van Holland terecht, zat daar een tijd vast op een zandbank en toen
hij weer vlot kwam, was er geen tijd meer om nog naar Scheveningen te
varen. Dat was dubbel jammer omdat men van de gelegenheid gebruik had
willen maken om in plaats van de marconist Terlaak die niets van zich had
laten horen, een nieuwe, technisch zeer bekwame marconist af te zetten,
uiteraard met een nieuwe zender: Willem'van der Reyden. Deze moest in
bezet gebied het' contact met de groep-Hazelhoff Roelfzema onderhouden;
mocht Terlaak alsnog die functie kunnen waarnemen, dan diende van der
Reyden in het oosten van het land gegevens te verzamelen over Duitse
troepentransporten per trein. Rabagliatti had hem bovendien opdracht
gegeven, Alblas, met wie MI-6 in regelmatige verbinding stond maar die
alleen gebruik kon maken van zijn hulpcode, in een geheel nieuw code-
systeem te onderrichten. De bedoeling was dat van der Reyden via dr.
Krediet met Alblas contact zou opnemen. Helaas, de operatie was mislukt.

Eerst twee weken later was het mogelijk, een nieuwe tocht te ondernemen:
op 9 december.

Tazelaar was inmiddels in contact gekomen met Moonen en via deze had
hij Alblas kunnen ontmoeten; over diens zender had hem het bericht
bereikt dat in de late avond van de ode december omstreeks elf uur een
nieuwe landingsoperatie zou plaats vinden. Tazelaar had nog tweemaal zijn
best gedaan ritmeester Tielens tot andere gedachten te brengen maar deze
was, zo vertelde hij later, 'na innerlijke strijd en rijp beraad'1 op het stand-
punt blijven staan dat hij zijn erewoord niet breken mocht. Pogingen van
Taze1aar, een andere hoge militair te vinden die bereid was, aan het dringend

1 Getuige P. M. H. Tielens, a.v., p. 1347.
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