
CONTACT MET LONDEN

verzoek van koningin en minister-president gehoor te geven, waren mis-
lukt; generaal Reynders had zelfs geweigerd, hem enige candidaat te noemen.
Nu had Tazelaar op zijn derde dag in bezet gebied (25 november), alweer
via Moonen, ook zijn collega-adelborst Dogger ontmoet, de belangrijkste
adjudant van de inmiddels gearresteerde Schimmelpenninck, Hij had Dogger,
wiens 'slapie' hij geweest was op het Koninklijk Instituut voor de Marine,
verteld dat hij Wiardi Beckman en Tielens moest ophalen. Dogger vond het
absurd 'dat men in Londen om een politicus vroeg'! - maar ziet: van die
twee was één, Tielens, afgevallen en Tazelaar kon geen vervanger vinden;
kon hij, Dogger, dan niet als afgezant van de OD-leiding mee naar Engeland
oversteken? Tazelaars eerste reactie was dat hij niet gemachtigd was, Dogger
mee te nemen, maar deze die voor de OD slechts onheil verwachtte als
Vorrinks medestander Wiardi Beckman als enige in Londen zou arriveren,
liet niet los, arrangeerde een gesprek tussen Tazelaar en de 'commandant'
van de OD, generaal Röell, en in dat gesprek liet Tazelaar zich de formele
opdracht geven, Dogger mee te nemen. Op de avond van 9 december
bevonden zich dus Tazelaar, Wiardi Beckman èn Dogger in Scheveningen.
Om elf uur waren zij op de afgesproken plaats, maar zij konden in het donker
niets van een landingsoperatie merken en tenslotte, toen het bijna midder-
nacht was (bijna spertijd dus), gingen Tazelaar en Dogger in de straten bij
het Gevers Deynootplein rondlopen: misschien was de roeiboot wat afge-
dreven en was Hazelhoff Roelfzema elders aan land gekomen.

De landingsoperatie had inmiddels tot een hoogst kritieke toestand geleid.
Pas om half twaalf waren HazelhoffRoelfzema, Krediet, Goodfellow en van
der Reyden in de roeiboot gestapt. Ze kwamen onverwacht in een sterke
tegenstroom terecht en kort voor twaalf uur was de roeiboot in de branding
omgeslagen. Van der Reydens zender en de twee riemen waren zeewaarts
gedreven, Krediet was bijna verdronken toen hij ze, vergeefs, achterna
gezwommen was en toen men tenslotte de roeiboot op het droge had, kon
men niet meer vertrekken: de riemen waren zoek. Krediet en Goodfellow
bleven bij het bootje wachten, Hazelhoff Roelfzema bracht de kletsnatte
van der Reyden (zonder zender l) naar de Gevers Deynootweg en vertelde
hem waar hij de nacht kon doorbrengen. Van der Reyden snelde weg,
kwam Tazelaar en Dogger tegen, vroeg hun de weg, maar wisselde verder
geen woord met hen - maakte zich dus ook niet als agent bekend en deelde
niet mee dat Hazelhoff Roelfzema zich nog op het strand bevond. Ergens
op dat strand vond Hazelhoff, die langs de waterlijn naar de roeiboot terug-
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