
HET CONFLICT GOEDHART-VORRINK

-zender gearriveerd was, door Alblas gecodeerd en verzonden worden en
Alblas had zoveel sympathie opgevat voor Vaz Dias en Goedhart dat hij niet
aarzelde, hun mee te delen wat in de telegrammen stond die Tazelaar hem
ter verzending aanbood. Daar kwam bij, dat Goedhart in drie gevallenmerkte
dat van het geheim van de tot Wiardi Beckman gerichte uitnodiging niet
veel meer over was: in Amsterdam werd 'op de beurs en in makelaars-
kringen' , zo vernam hij, verteld, 'dat Wiardi Beckman naar Engeland was';
een kennis zei hem: 'Heb je het al gehoord: Wiardi Beckman zit in Enge-
land en hij wordt er minister ook', 'en uit Den Haag hoorde Goedhart van
weer iemand anders precies hetzelfde.' Hij confronteerde Vorrink met al
die mededelingen - Vorrink zei dat ze hem een volslagen raadselwaren. Pas
toen Goedhart deed blijken dat hij van de gehele zaak nauwkeurig op de
hoogte was, kwam Vorrink voor de waarheid uit.
Goedhart was diep gegriefd en hoogst verontwaardigd. Hij achtte zich

door Vorrink misleid en bedrogen. De spanning ontlaadde zich in daverende
ruzies en die ruzies lieperi hoger en hoger op toen Goedhart, wetend dat de
plaats van Tielens in de roeiboot vrij was, voorstelde dat hij tegelijk met
Wiardi Beckman zou vertrekken. Dàt vond Vorrink 'volkomen overbodig'.
Arme Tazelaar! Wat moest hij doen? 'Ik heb geen opdracht voor een derde',
zei hij tegen Goedhart- - verzwijgend dat hij zich al bereid verklaard had,
in opdracht van generaal Röell de OD-afgezant Dogger mee te nemen.
Gevolg was dat Goedhart en Vaz Dias er via Alblas op aandrongen dat
Tazelaar de instructie zou ontvangen, óók Goedhart naar Engeland te
brengen. Die instructie kwam, tot Tazelaars ergernis.' Medio januari '42
stond dus vast dat zodra weer een landingspoging van HazellioffRoelfzema
geannonceerd zou worden (dat geschiedde doordat, gelijk reeds vermeld, bij
het begin van de avonduitzending van Radio Oranje het eerste couplet van
het Wilhelmus gedeclameerd werd), Tazelaar twee personen in opdracht
van de regering mee zou nemen naar het Scheveningse strand: Wiardi
Beckman en Goedhart, en één persoon op verantwoordelijkheid van gene-
raal Röell: Dogger. Tot aan de roeiboot zou nog een vierde persoon Tazelaar
vergezellen: de cadet Pasdeloup, een van de vroegere adjudanten van Schim-
melpenninck. Diens taak zou zijn, de nieuwe zenders in ontvangst te nemen
waar Terlaak en van der Reyden gebruik van zouden kunnen maken. Waar
van der Reyden zich bevond, wist men overigens niet: hij was spoorloos
verdwenen.
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