
CONTACT MET LONDEN

Het was een heel gezelschap dat op de avond van 17 januari '42 in Scheve-
ningen dicht bij het strand ten huize van een familie J. P. Scheepmaker
bijeenkwam. De afspraak was dat het roeibootje in de nacht omstreeks half
vijf verschijnen zou bij de tweede krib ten noorden van de Scheveningse
Pier. Tazelaar, Goedhart, Wiardi Beckman, Dogger en Pasdeloup moesten
zich dan daar bevinden. Moonen zou ook meegaan om met een kleine
seinlamp van de boulevard af te waarschuwen als er een Duitse patrouille
aankwam; hij zou daar blijven met de weduwe van een marine-officier -
samen zouden ze doen alsof zij een verliefd paartje waren. Dogger had in
de voering van zijn avondkleding allerlei van de OD afkomstige microfilms
verborgen, Wiardi Beckman had geen stukken van belang bij zich, Goedhart
wèl: allenummers van Het Parool en allerleirapporten. Moonen had Goedhart
pas vrij laat in de middag kunnen laten waarschuwen dat de afhaaloperatie
in de komende nacht zou plaats vinden en Goedhart die, na eerst nog van
zijn gezin afscheid genomen te hebben, gehaast uit Amsterdam had moeten
vertrekken, had zijn zakagenda nog bij zich waarin, zij het soms kryptisch,
allerlei aantekeningen stonden over illegale contacten. Ten huize van de
familie Scheepmaker scheurde hij een aantal bladen uit die agenda maar het
boekje zelf hield hij bij zich. Hij lette er niet op dat hij toevallig ook nog
een brief e aan een medewerker van Het Parool bij zich had dat hij door ge-
brek aan tijd niet bij deze in de bus had kunnen doen; in dat briefje kreeg die
medewerker opdracht, een hoeveelheid papier en enveloppen naar Gerten-
bach te brengen - dat was de drukker in Zandvoort die sinds enkele maanden
de gehele oplaag van Het Parool drukte.
Het vroor bijna twaalf graden en er stond een ijskoude wind toen men in

het nachtelijk duister even na vier uur dewoning van de familie Scheepmaker
verliet.

*

Dat er in de nacht van 17 op 18 januari een afhaaloperatie zou plaatsvinden,
was aan de Abwehr bekend. Ridderhof, de V-Malm van Giskes, was, gelijk
reeds vermeld, eind '41 in contact gekomen met Haagse OD'ers, o.a. met de
infanteriekapitein C. F. van den Berg. Van den Berg die Ridderhof volledig
vertrouwde, had hem verteld wat hijzelf in O'D-kringen vernomen had: dat
binnen afzienbare tijd drie personen van het strand afgehaald zouden worden,
dat dat zou plaatsvinden bij de tweede krib ten noorden van de Pier en dat
in de avond vóór de operatie het eerste couplet van het wilhelmus opge-
zegd zou worden in de uitzending van Radio Oranje. Ridderhof had dat
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