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kleding stak duidelijk af tegen het besneeuwde strand) omsingeld en ge-
arresteerd. Goedhart vond nog tijd, zijn zakagenda onder enig zand te ver-
bergen; het boekje werd er bij een tweede controle gevonden.
Door de Duitse patrouille die Goedhart. Wiardi Beckman en Pasdeloup

waargenomen had, waren Tazelaar en Dogger niet ontdekt. Dogger was
Tazelaar gaan vertellen waar de overigen waren gaan schuilen. Hij had enige
moeite, Tazelaar te vinden want deze die vreesde dat hij op het strand nog
teveel afstak tegen de sneeuw, was in het ijskoude zeewater gaan staan; het
duurde even voor Dogger hem vond. Dogger die het geschreeuw van de
Duitsers bij de bunker hoorde, waadde naar Tazelaar toe (die half bewuste-
loos was), greep hem vast en sleepte hem mee naar een punt waar ze tot hun
hals onder water stonden. Zodra de Duitsers van het strand verdwenen
waren, kropen ze naar de boulevard, Tazelaar meer dood dan levend. Daar
passeerden zij in het donker een Duitse wachtpost. 'Door die ijspegels',
aldus later Dogger, 'maakten wij het geluid als van een paar Duitse soldaten.
Wij zijn Hink marcherend daar langs gestapt en hebben niet de minste
moeite gehad."

*

In de avond van diezelfde dag, 18 januari, begon de uitzending van Radio
Oranje wéér met het declameren van het eerste couplet van het Wilhelmus:
de afhaaloperatie zou dus in de nacht die volgde, herhaald worden, weer om
vier uur. Wat Hazelhoff Roelfzema en Rabagliatti het meest dwars zat,
was het ontbreken van een goed zendcontact. Zij begrepen er niets van dat
Tazelaar in de nacht van IO op II januari niet was komen opdagen. Hazelhoff
Roelfzema zou dus weer de twee zenders meenemen om ze, als Tazelaar
niet verscheen, tegen de boulevardmuur, bij de uiterste noorderhoek, te
begraven (die plaats zou men eventueel radiografisch kunnen opgeven) - en
HazelhoffRoelfzema had zich tenslotte voorgenomen om van de telefooncel
bij het Gevers Deynootplein uit een Leidse clubgenoot op te bellen die in
Den Haag woonde en misschien 'wist waar Tazelaar zich bevond; wellicht
kon Tazelaar dan nog in allerijl naar het strand komen. Uiterlijk om half
zes moest de roeiboot de krib verlaten.
De landing verliep vlot: Hazelhoff Roelfzema en Krediet bereikten het

strand. Het was even na vier uur. Ze gingen wachten. Drie kwartier later
was Tazelaar nog niet komen opdagen. Door Krediet met een tommy-gun

1 Getuige G. A. Dogger, a.v., p. 649.
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