
JANUARI-NACHT IN SCHEVENINGEN

gedekt, trachtte Hazelhoff Roelfzema vervolgens de twee zenders te be-
graven. Evenals acht dagen tevoren maakte hij daarbij 'een hels lawaai' - en
hij kon opnieuw niet door de ijslaag en het keihard bevroren zand heen-
komen. Nog vijf-en-dertig minuten had hij. Het leek uitgesloten dat hij
Tazelaar tijdig kon alarmeren. Desondanks liep hij naar de telefooncel.
Telefoneren kon hij er niet: van degeen die hij wilde opbellen, wist' hij het
nummer niet meer en het was te donker in de cel om de telefoongids te
raadplegen. Toen hij in arren moede besloot, een andere vriend op te bellen
wiens nummer hij wèl wist, weigerde het apparaat; het was op zinken
munten omgebouwd en HazelhoffRoelfzema had slechtszilveren dubbeltjes
bij zich. Op de terugweg naar de roeiboot, scheen iemand hem van korte
afstand 'voor tenminste tien seconden' met een zaklantaarn in het gezicht.
'Of het een agent was of een Duitser, is mij', zo rapporteerde Hazelhoff
Roelfzema, 'niet bekend, maar toen ik doorliep, scheen ook hij bevredigd te
zijn. . . Als dit niet bewijst dat Scheveningen rijp is voor alle mogelijke
grappen, dan weet ik het niet.'!

*

Na de intense spanningen die zij in de nacht van 17 op IS januari doorstaan
hadden, werden Tazelaar en Dogger in de avond van de rSde bepaald on-
aangenaam verrast door het feit dat voor Radio Oranje opnieuw het eerste
vers van het Wilhelmus opgezegd werd. Zij hadden nog geen tijd gehad
om via Alblas door te geven datWiardi Beckman, Goedhart en Pasdeloup
gearresteerd waren en dat zij zelf als door een wonder de dans hadden
kunnen ontspringen. Moest men niet aannemen dat de Duitsers extra op hun
qui-vive zouden zijn? Het leek zelfmoord, zich onder die omstandigheden
opnieuw naar het strand te begeven.
Zij besloten, toch te gaan.
Weer gingen zij even na vier uur op weg, beiden in avondkleding. Er

was cognac over hen heen gesprenkeld, Dogger had ook een fles jenever
bij zich. Op enige afstand vergezelde hen Moonen, weer met zijn 'vriendin'.
Inderdaad, al op de boulevard werden Tazelaar en Dogger door een

Duitse patrouille aangehouden. Ze werden naar eenwachtpost meegenomen.
Moonen, die dit alleshad kunnen zien, liep hun achterna. Hij identificeerde

zich bij de Duitse militairen alsinspecteur van politie. Hij zei dat hij zijn twee
dronken vrienden wel naar huis zou brengen. De stemming sloeg om.

1Hazelhoff Roelfzema: 'Rapport', p. 36.


