
CONTACT MET LONDEN

Dogger ging borrels schenken, de Duitsers verzuimden er op te letten dat
Tazelaar niet eens een persoonsbewijs had ('hij kon', aldus Dogger, 'moeilijk
zijn stamkaart laten zicn'I) - en zowaar: Moonen kreeg hen vrij.
Dat was, wat Tazelaar en Dogger betrof, het einde van de pogingen om

via het Scheveningse strand Engeland te bereiken. Na de vele mislukkingen
hadden zij er geen vertrouwen meer in dat het ooit zou lukken. Dan maar
een andere route! Dogger droeg zijn werk alsvoornaamste adjudant van de
chef-staf OD, majoor Tibo, aan de cadet Abbenbroek over, Tazelaar liet
zich ten huize van dr. Krediet uitgebreid door Vorrink voorlichten over de
politieke problematiek in bezet gebied - vervolgens werden zij via OD-
relaties op de ontsnappingslijn van van Niftrik gezet. Dat ging vlot: op I I

februari kwamen zij in Zwitserland aan. Na een tocht door onbezet Frank-
rijk, Spanje en Portugal arriveerden zij in april in Engeland.Wij knopen hier
in ons volgend hoofdstuk weer bij aan.

*

Van de drie die op 18 januari in alle vroegte op het Scheveningse strand
gearresteerd waren, was de cadet Pasdeloup in genen dele tegen de verhoren
bestand. Toen Goedhart nog volhield dat zij gedrieën aan een bedrieger
in handen gevallen waren die beweerd had, hen naar Engeland te kunnen
brengen, bekende Pasdeloup dat er sprake geweest was van een afhaal-
operatie door de Brits-Nederlandse geheime dienst. Pasdeloup had een
Joodse verloofde. De Duitsers dreigden dat ze haar van het leven zouden
beroven alshij niet tot medewerking bereid was. Voor die chantage bezweek
hij. Schreieder zette een hele komedie op touw waarbij Pasdeloup in april' 42
samen met een Joodse kleermaker, Mozes Brandon Bravo, die zich ook al
bereid verklaard had als V-Mann op te treden, z.g. uit de Cellenbarakken
ontsnapte. Brandon Bravo hielp Pasdeloup bij het aan de Sicherheitspolizei
uitleveren van een aantal OD-relaties, onder wie Pasdeloups collega-
adjudant van Schimmelpenninck, de Jonge Mellij.2 Nadien liet Pasdeloup
het demmciëren van personen uit Ofr-kringen na, het verraden van anderen
zette hij voort, geplaagd door steeds sterkere schuldgevoelens. Toen de OD-

1 Getuige G. A. Dogger, Enq., dl. IV c, p. 649. 2 Door Brandon Bravo's activiteit
als Vi-Mann verloren in totaal, voorzover bekend, acht Nederlanders het leven. Een
bij uitstek ijverige verrader was hij evenwel niet. Het Amsterdamse Bijzonder
Gerechtshof erkende na de oorlog dat hij 'meermalen aan de verzetsbeweging voor
haar belangrijke inlichtingen (had) verstrekt'. (EG-Amsterdam: sententie inz.
M. Brandon Bravo (28 okt. 1949), Doc. 1-201, a-z).
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