
CONTACT MET LONDEN

dat op grond van zijn Z.g. gestoorde geestvermogens revisie van zijn vonnis
overwogen werd. Hij zat toen in het concentratiekamp Vught opgesloten.
Toen hij begin augustus '43 overgebracht werd naar de Duitse gevangenis
te Utrecht, wist hij de twee politiemannen uit Vught die hem begeleidden
en die hem als 'goed' gesignaleerd waren, over tehalen, hem de gelegenheid
te geven om te ontsnappen. Hij trad onmiddellijk weer tot de redactie van
Het Parool toe.
In die redactie hadden toen grote veranderingen plaats gegrepen waarvan

wij hier slechts willen vermelden dat Vorrink en de aan hem verknochte
Althoff in maart' 42 de banden met Het Parool verbroken hadden. Vorrink
had de eis gesteld dat men de titel Het Parool zou prijsgeven en, om minder
risico te lopen, een illegaal blad met een telkens wisselende titel zou uitgeven.
Dat denkbeeld was door Nunes Vaz en Warendorf verworpen. Ze bleven
getweeën achter maar vonden spoedig drie nieuwe redacteuren in de perso-
nen van drs. J. Meijer die Het Parool van Den Haag uit van meet af aan berich-
ten had doen toekomen, en van diens vrienden mr. C. H. de Groot en drs.
W. van Norden. Vorrink sloeg inderdaad de weg in die hij in de kring van
Het Parool bepleit had: de illegale uitgaven die hij van de lente van '42 af deed
verschijnen, droegen telkens verschillende titels. Was dat nu alleen maar een
conflict geweest dat in de sfeer van de illegale techniek lag? Natuurlijk
niet. Nunes Vaz en Warendorf hadden geweigerd, zich door V orrink te laten
domineren en de verhoudingen waren er niet beter op geworden toen
V orrink op een van de laatste redactievergaderingen die hij bijwoonde, hun
toegevoegd had: 'Ik heb jullie één keer belazerd' (ten aanzien van Wiardi
Beekmans vertrek namelijk) 'en zal dit desnoods ook een tweede keer doen."

Begin van het 'Englandspiel'

De operaties van de groep-Hazelhoff Roelfzema waren, zoals uit het voor-
afgaande bleek, alleen mogelijk door de krachtige steun van de Britse
Intelligence. Daarnaast was evenwel de Special Operations Executive (SOE),
die sabotage en de vorming van ondergrondse legers wilde bevorderen, ook
in actie gekomen. Begin september '41 waren de eerste twee SOE-agenten
gedropt: Ab Homburg en Cor Sporre. Wij maakten al melding van hun
contact met de spionage-agent Schrage die Homburg uit Londen kende.

1 Dep. vanjustitie (Londen), Politiebuitendienst: 'Verhoor van mr.]. C. S.Waren-
dorf''{rv-ro juni 1943), p. 8.
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