HOMBURG EN SPORRE

Homburg en Sporre waren maanden later uitgezonden dan de Dutch
Section van SOE van plan was geweest. Een van de Engelsen die bij de Dutch
Section terechtgekomen was, R.. V. Laming, had, voor de Engelse Intelligence
werkend, v6ér mei ’40 in ons land een helper gerecruteerd in de persoon
van een koopvaardij-kapitein uit Zoutkamp die eigenaar was van een vissers-
schuit, Jan Bottema. Deze had al v66r de meidagen betoogd dat het mogelijk
moest zijn, contact met Engeland te onderhouden via de z.g. Engelsman-
plaat benoorden Ameland die bij eb geheel droogviel. Er stond een redding-
huisje op. Men zou daar een agent kunnen afzetten en Bottema zou deze
dan met zijn schuit kunnen ophalen. Laming wilde die mogelijkheid explo-
reren: hij moest dus met Bottema in verbinding zien te komen. Hij dacht
dat te kunnen door een Nederlandse trawler brutaalweg naar de Nederlandse
kust te laten varen om daar op een geschikt punt de twee geheime agenten
die hij inmiddels aangetrokken had, Homburg en Sporre, aan land te zetten.
Inderdaad stak een vissersvaartuig onder kapitein H. Gankema in de zomer
van '41 enkele malen met Homburg en Sporre aan boord de Noordzee over;
één keer kwam men ‘tot vrij dicht bij Den Helder maar toen moesten wij’,
aldus Gankema, ‘onverrichterzake terugkeren omdat de Duitse vliegtuigen
steeds boven ons cirkelden.™

In arren moede besloot Laming Homburg en Sporre een opleiding als
parachutist te geven. Ze werden, gelijk reeds vermeld, begin september
gedropt. In de voorafgaande maanden was evenwel geen van hen beiden
getraind als marconist; zij hadden dus ook geen zender bij zich. Evenmin
bezaten zij persoonsbewijzen of bonkaarten. Zij hadden wel enkele be-
trouwbare aanloopadressen meegekregen.

De taak van Homburg en Sporre was, contacten te leggen met Neder-
landers die tot medewerking aan sabotage bereid waren — Nederlanders bij
wie zich dan later andere SOE-agenten zouden melden. Wat hun activi-
teiten betreft, weten wij slechts dat Sporre in Zoutkamp een bezoek bracht
aan Bottema om het plan met betrekking tot de Engelsmanplaat nader te
bespreken (het is nimmer verwezenlijkt) en dat Homburg in Rotterdam
de reder Willem Ruys voor sabotageplannen trachtte te interesseren; Ruys
kreeg daarbij van Homburg ‘geen serieuze indruk’.?2 Wij nemen aan dat
Homburg alsook Sporre nog anderen benaderd hebben.

Enkele weken na aankomst kreeg Homburg kiespijn. Hij zocht een
tandarts op, een vriend, die wist dat hij in mei "40 naar Engeland ontkomen
was. Hij lichtte die vriend over zijn missie in. De man was inmiddels NSB’er

! Getuige H. Gankema, Eng., dl. IV ¢, p. 1683. 2 Getuige W. J. B. Jansen, a.v.,
p- 1808.
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