
CONTACT MET LONDEN

geworden; een denunciatie volgde en begin oktober werd Homburg ge-
arresteerd. Hij bekende wie zijn gastheer geweest was en dat hij Ruys had
bezocht: beiden werden opgepakt. Dat droeg er toe bij dat Homburg, toen
hij er na ruim twee weken met grote vindingrijkheid in geslaagd was, uit de
Cellenbarakken te ontsnappen, door zijn collega Sporre en door de CID-
agent Schrage hogelijk gewantrouwd werd; er werden zelfs plannen gesmeed
om hem te liquideren maar de slotsom was dat Homburg in Engeland ver-
antwoordingmoest gaan afleggen. Vóór hem vertrokken Schrage en Sporre;
beiden verdronken. Homburg zette toen zijn pogingen om naar Engeland
terug te keren voort. Twee vrienden, J. J. C. Buizer en J. H. M. de Haas,
vond hij bereid, samen met hem over te steken. Nagegaan werd of dit van
IJmuiden uit mogelijk was en Homburg nam daartoe een tijd lang zijn
intrek bij een sigarenwinkelier in Haarlem, J. Martens. Met deze sprak hij
af dat hij, als hij Engeland bereikte, latere SOB-agenten naar hem toe zou
sturen die zich dan zouden identificeren met de woorden 'pijl en boog'.
Vanzijn contact met Martens vertelde hij aan de sabotage-agent van SOB
die na hem uitgezonden was, Taconis - hij had met deze enkele ontmoe-
tingen.

Medio februari' 42 slaagden Homburg, Buizer en de Haas er in, zich aan
boord van de Ijmuidense trawler 'Beatrice' te verbergen. Op volle zee
dwongen zij de bemanning met hun revolvers, koers te zetten naar Engeland.
Homburg nam daar dienst bij de luchtmacht (hij sneuvelde in '44), Buizer
en de Haas gingen de opleiding voor SOB-agent volgen.

*

Begin november '41, twee maanden na Homburg en Sporre, werd een
tweede paar geheime agenten door de Dutch Section van SOB naar bezet
gebied gezonden: de agent Thijs Taconis en zijn marconist Hubertus M. G.
Lauwers. Als eersten kon men hun nagemaakte persoonsbewijzen mee-
geven, maar het papier daarvan was donkerder dan van de echte (waarvan
men intussen in Londen enkele exemplaren van Engelandvaarders ont-
vangen had); bovendien vertoonde de druk hier en daar afwijkingen en
deugde het watermerk niet: de twee leeuwen die het Nederlandse wapen
flankeerden, keken in dezelfde richting; het geheel vormde een beeld dat
Lauwers later alleen maar met 'een hobbelpaard' kon vergelijken.' Taconis

1 Getuige H. M. G. Lauwers, a.v., p. 214.


