
EEN 'SPIEL' VIA LAUWERS?

Op 6maart deed de Sicherheitspolizei een inval in de woning van de familie
Teller waar zich Lauwers en zijn zender bevonden. Het adres was door
Ridderhof opgegeven. Lauwers werd gearresteerd, mevrouw Teller wierp
de zender het raam uit maar deze bleef op de drooglijnen van de beneden-
buren hangen en kon door de Duitsers onbeschadigd in beslag genomen
worden. Diezelfde dag werd van Hattem gearresteerd, een dag later sergeant
Bierman. Kapitein van den Berg liet men lopen en deze zag dus geen enkele
aanleiding om Ridderhof, met wie hij het contact bestendigde, te wantrou-
wen. Immers, als Ridderhof een verrader was, dan zou hij, van den Berg,
toch als eerste opgepakt zijn?

*

Op 9 maart, drie dagen na Lauwers, werd Taconis in Arnhem gearresteerd.
Hij werd onmiddellijk naar Den Haag overgebracht. Men kreeg geen woord
uit hem; geruime tijd weigerde hij zelfs te zeggen wie hij was. Later gafhij
alleen datgene toe waarvan hij wist dat het de Duitsers al bekend was;
afgezien van wat dezen via Ridderhof en Johnny den Droog al wisten,
hadden zij ook in Taconis' kamer enkele aantekeningen gevonden.
Meer, veel meer was er gevonden in de kamer van Lauwers: oude en

nieuwe codetelegranunen en stukken die op de code betrekking hadden.
Het kostte May niet veel moeite, de nog resterende geheimen van de door
Lauwers gebruikte code te ontsluieren - Lauwers gaf toen toe dat May het
bij het rechte eind had. Prompt kwam de vraag van Giskes en Schreieder:
of Lauwers bereid was, het zendverkeer met SOB voort te zetten? Er werd
Lauwers beloofd dat hij danniet alleen zelf in leven zou blijven maar dat ook
het leven van Taconis gespaard zou worden. Lauwers aarzelde, dagenlang.
Nu eens zegde hij zijn medewerking toe, dan weer trok hij die toezegging in.
Toen hij zich tenslotte tot medewerking bereid verklaarde, deed hij dat met
het vaste voornemen, in al zijn telegranunen een duidelijke waarschuwing
in te vlechten: hij zou één van zijn security-checks verwaarlozen. Hij had,
toen hij gearresteerd werd, drie gecodeerde telegrammen klaarliggen waar-
in hij die security-check opgenomen had: hij moest in elk telegram elke
zestiende letter foutief overseinen. Om de tekst zo duidelijk mogelijk te
houden, had hij de betrokken telegranunen zo geformuleerd dat de zestiende
letter telkens gevormd werd door de '0' in het woordje 'stop', dat nu een-
maal veelvuldig in telegrammen voorkomt. Dat gaf hem de gelegenheid,
de Duitsers op de mouw te spelden dat zijn security-check daaruit bestond
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