BAATSEN KOMT

het ‘ontvangstcomité’ zou bombarderen en hij had dus om het dropping-
veld, dat bij Steenwijk lag, Duits luchtafweergeschut laten opstellen. Die
voorzorgsmaatregel bleek overbodig. Baatsen werd door Ridderhof opge-
wacht die het correcte, door SOE opgegeven wachtwoord gaf. Ridderhof
nam de niets vermoedende agent mee naar de overige leden van het ‘ont-
vangstcomité’: Poos en Slagter! Door hen werd Baatsen onverhoeds
gegrepen (men wist dat elke agent een ‘zelfmoordcapsule’ bij zich had:
voorkomen moest worden dat hij die inslikte) en binnen enkele seconden
was hij door geiiniformeerde Duitsers omgeven, onder wie Schreieder en
Giskes. Baatsen was, aldus Schreieder, ‘vollkommen erschiittert. Er wiederholte
immer wieder, man habe ihm doch in England versichert, dass das Empfangskomitee
in Ordnung sei. Er bat, ihn nicht zu martern, sondern sofort zu erschiessen.’®
Schreieder en Giskes zeiden hem dat hij van Engeland uit verraden
was. Die mededeling had op Baatsen een verpletterend effect en toen
hem in de eerstvolgende dagen recksen vragen gesteld werden, niet alleen
over zijn opdrachten maar ook over zijn opleiding, gaf hij daar uitvoerig
antwoord op.® Daarmee maakte hij het Schreieder en Giskes gemakkelijk,
eventueel volgende SOE-agenten zozeer met mededelingen over het Londen-
se milieu te overvallen dat ook dezen er van overtuigd zouden raken
dat ‘Londen’ verraad gepleegd had — en nieuwe mededelingen zouden doen.
Zouden dan niet ook de marconisten onder hen bereid zijn, al hun code-
geheimen prijs te geven en voor de Duitsers te gaan zenden ?

Dat perspectief vervulde Schreieder en Giskes, maar vooral ook Rauter
(aan wie alle operaties gerapporteerd waren) met hoop. ‘Die Auftrige der
Englinder’, zo lichtte Rauter Himmler in,

‘lauteten dahingehend, gewisse Fernsprechzentralimter im Haag, sowie den Flughafen
Ypenburg und Rijnsburg (nordlich vom Haag)* genau zu erkunden. Es wiirde also
bedeuten, dass sie im Augenblick eines Landungsversuches unsere ganze Fernsprech-
zentrale zu sprengen versuchen, um unseren Nachrichtenapparat lahmzulegen. Wir
werden noch weiterhin Spezialsprengstoffe usw. anfordern und hoffen dass uns Churchill
weiterhin brav beliefert. Vielleicht kinnen wir das Spiel solange weiterspielen, bis der
Befehl von London kommt, die Sprengung durchzufiihren. Dann wissen wir ja, dass

1t Ridderhof, allerminst zeker van de goede afloop, had een aantal borrels gedronken.
Giskes besloot toen dat het ‘ontvangstcomité’ voortaan alleen uit Poos en Slagter
zou bestaan. 2 J. Schreieder: Das Englandspiel (maart 1949), Eng., dl. IV b, p. 48.
3 Toen de gevangengenomen agenten van het Englandspiel later in de gevangenis
te Haaren geconcentreerd werden, was Baatsen degeen die over hun onderlinge
gesprekken aan de Sicherheitspolizei rapporteerde. ¢ Bedoeld is: het vliegveld
Valkenburg.
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