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de boulevard, het huis te huren dat he~ dichtst bij het strand lag. De Jonge
die in Leiden gestudeerd had (hij was een befaamd roeier geweest), plaatste
er enkele Leidse relaties als 'huisbewaarders' in. De gehele maand april
gingen via Radema (die zijn zender in Amsterdam ondergebracht had)
telegrammen heen en weer, maar het werd IQ Of'II mei voor de Jonge
bericht ontving dat de a£haaloperatie in de nacht van 1,1: op 12 mei zou
plaatsvinden. Of hem tegelijk meegedeeld werd dat hij gemachtigd was,
Vorrinks boodschapper Althoff aan Hazelhoff Roelfzema mee te geven,
weten wij niet - in elk geval was Althoff op de avond van II mei in Noord-
wijk in het huis aan de Rembrandtweg present. De Jonge was daar ook,
zo ook Pot. Raderna was ergens in de buurt ondergebracht.

*

Hazelhoff Roelfzema had in de operatie waarvoor hij de haven aan de
Engelse oostkust eerst's avonds om 8 uur verliet (er werd een nieuwe,
snellere motortorpedoboot ingezet), niet veel vertrouwen: 'het was al veel
te licht, veel te korte nachten." Daar kwam bij dat de commandant van de
nieuwe boot zich niets van zijn adviezen aantrok. De stemming aan boord
was slecht. Speciaal ergerde het Hazelhoff Roelfzema dat nog een tweede
motortorpedoboot meevoer die in de buurt van Noordwijk op eigen houtje
ging opereren: dat verdubbelde het risico van ontdekking. De zee was
bovendien sterk fosforiserend; men kon van de ene boot afhet nummer van
de andere duidelijk lezen. Men arriveerde bij Noordwijk te laat en te ver
uit de kust. HazelhoffRoelfzema wist met zekerheid dat hij in de resterende
tijd onmogelijk het huis aan de Rembrandtweg zou kunnen bereiken, maar
toen de commandant van de motortorpedoboot insinueerde dat hij de moed
miste om naar het strand te roeien, stapte hij met Krediet in het roeibootje.
Toen hij in de helft-van de tijd die hem restte, het strand tot op 200 meter
genaderd was, keerde hij om en roeide hij naar de motortorpedoboot terug.
Inmiddels waren twee Duitse zoeklichten aan de kust aangeflitst. Kust-
geschut ging vuren. Niet zonder moeite kwamen Hazelhoff Roelfzema en
Krediet weer aan boord. Nadien kostte het de motortorpedoboot de grootste
moeite om een omsingeling door veel sterkere Duitse zeestrijdkrachten te
doorbreken; de andere Britse boot ging verloren. 'Deze tocht', zo noteerde
Hazelhoff Roelfzema na afloop,
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