
Nieuwe arreslaties

Eerder in dit hoofdstuk hebben wij een beeld gegeven van twee belangrijke
spionagegroepen die het gehele jaar '41 door actief waren: de door van
Hattem geleide ID en de groep-van Gruting-d' Aquin. Later vermeldden
wij dat van Hattem in Den Haag veel contacten had in OD-kringen, dat
als gevolg daarvan zijn identiteit aan de Duitsers bekend geworden was (via
V-Mann Ridderhof) en dat de Duitsers hem op dezelfde dag gearresteerd
hadden alsLauwers: 6maart. Van Hattem was, schijnt het, tegen de verhoor-
methoden van de Sicherheitspolizei niet bestand: hij noemde veel namen, en
sommigen van de leden van zijn groep, na hem gearresteerd, deden hetzelfde.
Vele tientallen arrestatiesvonden plaats; twee-en-vijftig personen verschenen
in de lente van '43 voor een Duitse militaire rechtbank. D~ie-en-twintig
werden ter dood veroordeeld, twintig geëxecuteerd, onder hen van Hattem.
Intussen was ook de groep-van Gruting-d' Aquin opgerold.
Hoe Schreieder en Giskes in eerste instantie op die groep opmerkzaam

gemaakt werden, weten wij niet met zekerheid, maar waarschijnlijk is
wel dat mededelingen van van Hattem of van andere gearresteerden van
de ID een rol gespeeld hebben. Hoe dat zij - V-Mmm van der Waals kon
d'Aquin benaderen. Van der Waals (die zich nu 'Jan' noemde) gaf zich
daarbij voor agent uit van de Engelse geheime dienst; hij beweerde dat
hij zendverbinding met Engeland had. D'Aquin eiste daarop dat 'Jan' de
juistheid van die beweringen zou aantonen: hij moest er, zei d'Aquin,
voor zorgen dat door Radio Oranje een bepaalde slagzin uitgezonden
werd. Welk verhaal Giskes en Schreieder vervolgens via een van de zen-
ders van het Englandspiel aan SOE opdisten om er voor te zorgen dat aan
Radio Oranje opgedragen werd, die slagzin uit te zenden, is ons weer niet
bekend - de zin werd in elk geval in een van de programma's opgenomen!
en daarmee was 'Jan' bij d'Aquin als 'Engels geheim agent' gelegitimeerd.
Het Spiel van van der Waals met de groep-van Gruting-d'Aquin duurde

enkele maanden. Van der Waals versterkte d'Aquins vertrouwen in hem
door te beweren dat hij nu ook een zender had voor de verbinding met
Engeland. Na in de codesystemen onderricht te zijn, ging hij zelfs zenden -
'antwoord' kwam van een zender die door de Ordnungspolizei bediend werd

1 Volgens Schreider luidde die slagzin 'De tafel is rond'. Die zin komt evenwel
in de bewaardgebleven teksten van Radio Oranje (die niet geheel volledig zijn)
niet voor. Wèl is op II mei '42 (en die datum klopt ongeveer) de slagzin: 'Spreken
is zilver, zwijgen is goud' uitgezonden. Van andere slagzinnen maken de uit deze
periode bewaardgebleven teksten geen melding.
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