
EEN 'TWEEDE FRONT'?

Britten al in Birma teruggedreven werden, drong in de eerste tien dagen
van april een sterk Japans smaldeel met onder meer vijf vliegkampschepen
en vier slagschepen in de Indische Oceaan door; Ceylon en één punt op de
oostkust van Brits-Indië werden zwaar gebombardeerd en grote aantallen
vrachtschepen alsmede twee Engelse zware kruisers en een licht vliegkamp-
schip werden tot zinken gebracht; de rest van de EngelseEastern Fleet moest
nadien naar een haven in Kenya op de kust van Afrika teruggetrokken
worden.' Brits-Indië was, ter zee, onverdedigd. De Japannerswaren evenwel
niet voornemens, daar aan land te gaan. Zij hadden wèl andere plannen. Zij
wilden pogen, Australië te isoleren. Daartoe wensten zij (zie de kaart op
pag. 643) Port Moresby aan de zuidkust van Australisch Nieuw-Guinea te
bezetten alsmede de Salomons-eilanden, de Fidji-eilanden en Samoa. Begin
mei slaagden zij er in, een van de eilanden in de Salomonsgroep in handen
te krijgen, maar de expeditie naar Port Moresby mislukte. Zij mislukte
doordat de Amerikanen, die in april de Japanse marinecode 'gebroken'
hadden en dus nadien de opdrachten aan de Japanse vloot kenden, twee
vliegkampschepen naar het gebied van de Koraalzee zonden waar het Japanse
smaldeel verschijnen zou dat de expeditie naar Port Moresby dekte. wel
ging in de Slag in de Koraalzee (7 en 8 mei) één van die twee vliegkamp-
schepen verloren (het tweede werd beschadigd), maar de Japanners, die
minder zware verliezen geleden hadden (één vliegkampschip beschadigd,
één licht vliegkampschip tot zinken gebracht), durfden niet doorzetten: de
expeditie naar Port Moresby werd afgelast.
In diezelfde tijd was nog een andere Japanse expeditie in voorbereiding.
Op 18 april had een klein aantal Amerikaanse bommenwerpers die van

een Amerikaans vliegkampschip opgestegen waren, brutaalweg een aanval
uitgevoerd op Tokio en enkele andere steden die de Japanners een zware
schok toebrachtê - het gevolg was dat de opperbevelhebber van de Japanse
marine, admiraal Yamamoto, nu voldoende steun kreeg voor het plan dat hij
al enige tijd bepleit had: de bezetting van Midway. Yamamoto vertrouwde

1Teneinde de Japanners vóór te zijn (die geen enkel plan in die richting hadden),
gingen de Engelsen begin mei' 42 tot de bezetting over van de haven Diego Suarez
op het eiland Madagascar dat tot Vichy-Frankrijk behoorde. Het werd september
voor heel Madagascar bezet was. 2 Het vliegkampschip was Japan tot op een
afstand van ca. 1 300 km. genaderd. Aan de verrassende aanval, waarbij verschei-
dene militair belangrijke doelen getroffen werden, namen 16 bommenwerpers deel;
één daarvanlandde bijW1adiwostok, de overige kwamen op 2 na die in zee stortten,
met veel moeite op verspreide punten in China aan de grond. Van de tachtig be-
manningsleden vielen daarbij acht in Japanse handen; drie worden geëxcentreerd.
Daarentegen konden II bommenwerpers noodlandingen maken in nationalistisch
China.
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