
OMMEKEER IN DE STILLE OCEAAN

dat de Amerikaanse Pacific Fleet Midway niet zonder slag of stoot zou prijs-
geven - zou hij dan nû de Amerikaanse vliegkampschepen kunnen vernie-
tigen die bij de overval op Pearl Harbor toevallig buitengaats geweest
waren? De zaak liep voor de Japanners slecht af. Drie Amerikaanse en vier
Japanse vliegkampschepen namen aan de Slag bij Midway deel (4-5 juni);
één Amerikaans vliegkampschip werd tot zinken gebracht, maar de Japan-
ners verloren er vier - de vier die ze ingezet hadden. Dit was, nog geen zes
maanden na Pearl Harbor, het beslissende keerpunt in de oorlog tegen Japan.

*

De oorlog tegen Duitsland en Italië had in de lente en zomer van '42 een
minder voorspoedig verloop. Dat gold allereerst voor de strijd ter zee.
Anders dan in '41 toen de 'Bismarck' tot zinken gebracht was, kwam het in
,42 in de Atlantische Oceaan niet tot gevechten met zware Duitse eenheden,
maar deze bleven wèl, allagen zij in hun havens, een permanente bedreiging
vormen. Die bedreiging werd nog geaccentueerd toen medio januari '42
het gloednieuwe Duitse slagschip 'Tirpitz', dat sterker was dan enig Brits
slagschip, in het Noorse Trondheim geposteerd werd. Vier weken later, op
II februari, verlieten de slagkruisers 'Scharnhorst' en 'Gneisenau' samen
met de kruiser 'Prinz Eugen' de Franse haven Brest en op die dag en de
volgende passeerden zij onvervaard het Kanaal en de Noordzee. Ernstige scha-
de liepen zij niet op; daar waren de aanvallen van de totaal verraste Britten te
ongecoördineerd voor. Van de drie Duitse schepen werd de 'Gneisenau' later
in februari, toen zij in Kiel in dok lag, zo zwaar door Engelse bommen
getroffen dat zij ontmanteld werd, maar de 'Scharnhorst' en de 'Prinz Eugen'
werden aan het Duitse smaldeel in de Noorse wateren toegevoegd. Dit werd
nu zo sterk dat de Britse Admiralty in haar noordelijke basis Scapa Flow
voortdurend drie slagschepen en één vliegkampschip in reserve moest
houden.' Het werd bovendien een steeds riskanter onderneming om met
Geallieerde convooien naar de Russische havens in de Noordelijke IJszee
te varen - mede daarom riskanter omdat de Luftwaffe van vliegvelden in
Noorwegen uit die convooien kon bestoken. Eén convooi dat eind mei '42
vertrok, verloor een kwart van zijn lading; het daarop volgende, eind juni,
meer dan twee-derde. Van de 33 koopvaardijschepen die dat tweede convooi

1 Het Duitse smaldeel heeft nimmer de strijd gezocht. De 'Tirpitz' werd in septem-
ber '43 zwaar beschadigd door Engelse dwerg-onderzeeboten en in november '44
tot zinken gebracht door de Royal Air Force.
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