
EEN 'TWEEDE FRONT'?

telde, werden niet minder dan 23 door de Duitsers tot zinken gebracht.
Nadien besloot de Engelse regering die toevoerweg voorlopig niet meer te
gebruiken.
En in het algemeen leed de Geallieerde koopvaardij in de eerste zesmaan-

den van '42 opnieuw zeer zware verliezen. Zij waren vooral gevolg van het
feit dat de Amerikanen traag waren met het treffen van veiligheidsmaatrege-
len in de Caraïbische Zee en in de zeegebieden bij de Amerikaanse oostkust.
Maandenlang vonden U-Boote daar een uiterst profijtelijk jachtterrein. Het
aantal U-Boote nam ook steedstoe; in juli '41 waren er constant 65 in de vaart,
in juli '42 140. Hitler bezat er toen 331 en er waren, doordat de U-Boote zich
zo verspreid hadden, in de zeven maandenvan januari t.e.m. juli '42 slechts
weinige vernietigd: 31. Indie periode verloren de Geallieerden daartentegen
per maand gemiddeld meer dan een half miljoen ton aan scheepsruimte.
Het waren vooral die scheepsverliezen die de Geallieerde oorlogsleiders in
de eerste helft van '42 voortdurend aanleiding gaven tot diepe bezorgdheid.
Hoe haakten zij naar de dag waarop de Duitsers en Italianen uit Noord-
Afrika verdreven zouden zijn! Dan zou eindelijk de lange, schepen verslin-
dende toevoerroute naar Egypte om Afrika heen door de zoveel kortere via
de Straat van Gibraltar vervangen kunnen worden.
Helaas - de zomer van' 42 bracht in Noord-Afrika geen overwinning voor

de Britse generaal Auchinleck maar voor zijn Duitse tegenstander Rommel.
Deze laatste (zie de kaart op p. 947) trok eind mei het initiatief aan zich,
toonde wederom aan dat de Duitse tanks superieur waren aan de Engelse,
veroverde (21 juni) Tobroek-, passeerde de Egyptische grens en stond eind
juni bij El Alamein, op geringe afstand van de Nijldelta. Mussolini bevond
zich toen al in Noord-Afrika om zijn triomfantelijke intocht te doen in
Caïro - maar verder dan El Alamein kwam Rommel niet. Dat nam niet
weg dat, evenals in de periode november' 41-januari '42, het verloop van de
strijd in de Noordafrikaanse woestijn in de zomer van '42 hevige teleur-
stelling wekte, niet alleen in Engeland en de Verenigde Staten, maar vooral
ook bij de onderdrukte volkeren van Europa. Waar bleven de Geallieerde
overwinningen? Zou Hitler dan steeds de sterkste blijken? Was het niet om
wanhopig te worden wanneer, zoals in februari geschied was, de Duitsers
notabene diep in het derde oorlogsjaar met hun zware vlooteenheden vrijwel
ongedeerd het Nauw van Calais konden passeren?

1Wij vermeldden eerder dat Auchinleck begin '42 besloten had, Tobroek niet
opnieuw langdurig te verdedigen indien het ten westen van het Britse front zou
komen te liggen. Mede op grond van deze beleidsbeslissingwas men er de defensie-
werken gaan verwaarlozen. Daamaast bood het gamizoen niet veel weerstand;
Rommel maakte er meer dan dertigduizend krijgsgevangenen.
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