
EEN 'TWEEDE FRONT'?

van Coastal Command die anders nimmer boven het vasteland opereerden;
Van die drie aanvallen bracht alleen die op Keulen ernstige schade teweeg
(er werd een gebied van ruim 200 ha verwoest) - het leven ging er overigens
na een week of twee weer zijn normale gang.

Bezet Nederland werd gedwongen, Keulen te hulp te komen: grote
hoeveelheden meubelen, bedden, matrassen, dekens, stenen en dakpannen
moesten door het bedrijfsleven aan de getroffen stad ter beschikking gesteld
worden. Bij wie van die leveranties vernam, werd de indruk versterkt dat
Duitsland er nu toch eindelijk van langs kreeg op de wijze die het zelf in
Rotterdam toegepast had. En dat was slechts een begin! Zou het wel tegen
de aangekondigde herhalingen bestand zijn? Het nieuws van de grote aanval
op Keulen die als eerste de meeste indruk maakte (geruchten deden de ronde
dat er veertigduizend mensen het leven verloren hadden), deed op de
Amsterdamse effectenbeurs de koers van de aandelen in Nederlands-Indische
ondernemingen onmiddellijk flink stijgen. 'Meer dan duizend vliegtuigen!'
noteerde op I juni de al meer geciteerde ambtenaar van het gewestelijk
arbeidsbureau-Zwolle in zijn dagboek-

'Iedereen is er vol van! Vrolijke gezichten overal. Eindelijk, eindelijk doen de
Engelsen eens wat. Gisteren zaten de mensen er zelfs in de Kerk over te praten
en vandaag schuifelde onze NSB'er ietwat schichtig en roodaangelopen het
kantoor door, tenslotte haast barstend van nijd, omdat overal waar hij zich ver-
toonde, de samentroepende ambtenaren plotseling hun druk gesprek afbraken
en hem verdacht-vriendelijk toelachten."

*

Achteraf gezien is het evident dat de Engelsen en Amerikanen in '42 ten
enenmale de kracht misten om in West-Europa de strijd met de Wehrmacht
aan te binden. Maar zo werd het, met name in de lente van '42, door een
aantal Amerikaanse oorlogsleiders niet gezien. De chef van de Amerikaanse
legerstaf, generaal Marshall, was een hunner. Operaties in Noord-Afrika
werden door Marshall als tijdverlies beschouwd - in West-Europa moest
menlanden. Was er een ander middel am te verhinderen dat de Sowjet-Unie
onverhoopt zou bezwijken? In maart en april voorzag Marshall niet dat,
het gehele jaar door, zoveel Amerikaanse troepen en voorraden naar de
Stille Oceaan gestuurd moesten worden; hij voorzag de zware verliezen
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