OPERATIE ‘VOORHAMER

niet die men nog ter zee zou lijden voor men het U-Boot-gevaar onder de
knie kreeg; hij realiseerde zich niet dat men niet eens de gespecialiseerde
landingsvaartuigen bezat die men voor een landing in Normandié of Bretagne
zou behoeven — hij wilde, mét de publicke opinie in Amerika en Engeland,
actie, actie in "42. En hij had het oor van president Roosevelt.

Churchill, het Britse oorlogskabinet en de Britse Chiefs of Staff waren veel
terughoudender. Zij betwijfelden of men zich, eenmaal geland, in Frankrijk
zou kunnen handhaven; het denkbeeld dat daar een front zou kunnen ont-
staan waar wellicht, evenals in de eerste wereldoorlog, miljoenen Britse
militairen zouden sneuvelen, schrikte hen af — de moeilijkheid was dat zij,
gegeven de immense verliezen welke de Russen leden, voor dat twee-
de argument eigenlijfk nooit wilden uitkomen! Elk debat over een
landing in West-Europa trokken zij in het technische vlak; in dat vlak be-
schikten zij trouwens over krachtige argumenten. Maar pijnlijk was het wel,
dwars tegen de strategie in te gaan die door de Amerikaanse bondgenoot
bepleit werd zonder wiens steun de Wehrmacht nimmer verslagen kon
worden.

Begin maart kwamen de Amerikaanse Chiefs of Staff tot de conclusie dat
het wenselijk en mogelijk was, medio mei in Normandié of Bretagne te
landen. Zij gaven die operatie de code-aanduiding ‘Sledgehammer’ (“Voor-
hamer’); het zou overigens een vrij bescheiden voorhamer worden: meer
dan acht tot tien divisies zou men niet aan land kunnen zetten — als men
voldoende landingsschepen bijeen kon krijgen. Het plan werd aan Londen
doorgegeven. Churchill en zijn militaire adviseurs hielden het voor onuit-
voerbaar, tenzij zou blijken dat Duitsland op het punt stond ineen te storten,
waar niets op wees. Toen evenwel Marshall in het gezelschap van Roose-
velts vertrouwde medewerker Harry Hopkins begin april in Londen arri-
veerde, maakten de Britten hun de fundamentele bezwaren die zij koesterden,
niet duidelijk, integendeel: zij zeiden dat zij er in beginsel accoord mee
gingen dat men in de zomer van ’42 een relatief bescheiden landing in
Frankrijk zou uitvoeren (‘Sledgehammer’) en in de lente van 43 een veel
grotere. Men hield dus rekening met de mogelijkheid dat men zich na
*Sledgehammer’ niet zou kunnen handhaven — dan nog zou men, zo meenden

1 Het is één keer te berde gebracht door Churchills wetenschappelijke adviseur,
prof. F. A. Lindemann. Eens, toen Marshall in Engeland was (er wordt geen datum
bij opgegeven) en daar de klemmendste argumenten naar voren bracht die zijns
inziens voor een onmiddellijke invasic van West-Europa pleitten, zei Lindemann
tegen hem: ‘It’s no use — you are arguing against the casualties on the Somme.” (S. E.
Morison: American contributions to the strategy of World War II (1958), p. 17). Aan de
Somme hadden de Engelsen in 1916 zeer zware verliezen geleden.
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