
EEN 'TWEEDE FRONT'?

vooral de Amerikanen, de Russen belangrijke steun geboden hebben.
Churchill was van opinie dat hij, door 'in beginsel' met de twee plannen
accoord te gaan, zich bepaald nog niet tot hun uitvoering verplicht had.
Integendeel: hij vertrouwde dat de Amerikanen, naarmate zij zich in de
problematiek van 'Sledgehammer' zouden verdiepen, sterker geneigd zouden
zijn, er een streep door te halen.
Medio mei arriveerde de Russische minister van buitenlandse zaken,

Molotow, in de Engelse hoofdstad. Hitler had toen nog niet zijn zomer-
offensief ingezet maar de Sowjetleiders wisten dat het komende was; zij
wisten óók dat zij bepaald nog niet de kracht bezaten om het volledig op te
vangen. Molotow drong er dan ook met klem op aan dat Amerikanen en
Engelsen in '42 een Tweede Front in West-Europa zouden openen: dan
zouden de Duitsers, zo hoopte men in Moskou, 40 divisiesaan het oostelijk
front moeten onttrekken. Churchill betoogde op 22 mei omstandig dat het
volstrekt irreëel was, aan te nemen dat Amerikanen en Engelsen op korte
termijn tegen een zo groot deel van de Wehrmacht slag zouden kunnen
leveren, maar, zei de Britse premier, er werd nagegaan of men bij Calais,
bij Cherbourg of bij Brest een strijdmacht aan land kon zetten; dat men
daar voldoende landingsvaartuigen voor bijeen kon brengen, was evenwel
niet zeker.
Een week later, 29 mei, be~ond Molotow zich in Washington. Hij sprak

er met Roosevelt. Weer drong hij aan op de vorming van 'een Tweede
Front in '42. 'Kunnen wij', vroeg Roosevelt aan Marshall die bij het
onderhoud aanwezig was, 'aan Stalin laten zeggen dat wij een Tweede
Front voorbereiden?' 'Ja', zei Marshall. Hij voegde daar evenwel aan toe
dat er op transportgebied nog moeilijkheden waren. Een en ander leidde er
toe dat in het door Molotow geformuleerde slotcommuniqué der bespre-
kingen (hetwelk Molotow in Londen eerst nog aan de Britse regering zou
voorleggen) een passage terechtkwam die luidde: 'In de loop der bespre-
kingen werd volledige overeenstemming bereikt met betrekking tot de
dringende taak om in 1942 een Tweede Front in Europa te doen ontstaan.'
Het leek Marshall onvoorzichtig, zo uitdrukkelijk van 'in 1942' te spreken,
maar Roosevelt keurde de tekst goed - en Molotow nam hem mee naar
Londen. Churchill werd voor niet geringe moeilijkheden geplaatst. Hij
redde zich er uit door enerzijds'de tekst te aanvaarden (dezewerd op II juni
bekendgemaakt en ook door de BBC en Radio Oranje uitgezonden) en
anderzijdsMolotow eenmemorandum te overhandigen waar o.m, in stond:

'We are making preparationsfor a landing on the Continent in August or September
1942. As already explained, the main limiting factor to the size of the landingforce is the
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