
EEN 'TWEEDE FRONT'?

Chiefs of Staff overeenstemming bereikt: landen in Frans Noord-Afrika
onder éénhoofdig opperbevel. Opperbevelhebber werd het hoofd van de
Planning Division van het Department of the Army, generaal-majoor Dwight
D. Eisenhower.

'Plan for Holland'

Zo heeft het dus tot eind juli '42 geduurd voor de Amerikaanse en Engelse
oorlogsleiders het er over eens waren dat men later in '42 in Frans N oord-
Afrika zou trachten te landen. Dat betekende dat men voordien bij de
planning ook aan Engelse kant in tal van opzichten ernstig met de mogelijk-
heid rekening hield dat het in de zomer toch tot een landing in West-Europa
zou komen. Ook de activiteiten van SOB werden daarop gericht. Dat sprak
vanzelf. Immers, als Amerikanen en Engelsen op een gegeven moment een
aantal divisies in Normandië en Bretagne aan land zouden zetten, dan zou
de Wehrmacht numeriek verre in de meerderheid zijn. Er leek maar één
mogelijkheid te bestaan om die voorsprong althans enigszins aan te tasten:
chaos in de Duitse verbindingen. Men moest dan de telefoonnetten waar de
Duitsers gebruik van maakten, desorganiseren, men moest gewapende
overvallen uitvoeren op kleine Duitse eenheden en op Duitse bureaus, men
moest vooral de treinenloop in de war brengen of zelfs verhinderen door
hier en daar de rails en, waar mogelijk, ook spoorbruggen op te blazen. Dat
alles moest SOB met kracht in voorbereiding nemen. De organisatie kreeg
hier op I I mei formeel opdracht toe van de Britse Chiefs of Staff - dat was
dus in een periode waarin het Britse oorlogskabinet wel al twijfelde of
'Sledgehammer' uitvoerbaar was, maar waarop het nog vastzat aan de toe-
zegging die het in april 'in beginsel' aan de Amerikanen gedaan had.

Wat was in bezet Nederland mogelijk?
Inmei' 42 nam de Dutch Section van SOB aan dat de zes sabotage-agenten

die sinds november' 41 gedropt waren (Taconis, Andringa, Sebes, Ras, Kloos
en Baatsen) nog steeds op vrije voeten waren. Andringa's marconist, Mole-
naar, was verongelukt maar van Lauwers en Jordaan kwamen voortdurend
telegrammen binnen die de indruk gaven dat men er goed aan deed, zo
spoedig mogelijk nog meer agenten te sturen. Er werden er vier uitge-
zonden: in de nacht van 29 op 30 mei A. van Steen en H. Parlevliet, in de
nacht van 22 op 23 juni J. van Rietschoten en J. J. C. Buizer - dezelfde die
in februari met Ab Homburg en de Haas ('Pijl' die al gevangen zat) uit
Ijmuiden ontsnapt was. Alle vier werden bij aankomst op de al beschreven
wijze gearresteerd en misleid; 'Londen heeft jullie verraden', werd hun

952


