NIEUWE AGENTEN

gezegd. Van Steen en Parlevliet hadden geen marconist of code bij zich - zij
moesten onder leiding van Andringa de sabotage in Limburg organiseren.
Zij hadden evenwel een zender bij zich die voor de Haas bestemd was. De
Haas verklaarde zich bereid, met SOE telegrammen te gaan wisselen — dat
werd, naast de lijn-Lauwers en de lijn-Jordaan, de derde lijn in het England-
spiel. In juni kregen van Steen en Parlevliet evenwel opdracht van SOE,
zich van Andringa los te maken en verder zelfstandig te opereren; een
zender plus code werd voor hen gedropt. Zij moesten, zo was hun gelast,
zelf een marconist aantrekken — het was een marconist van de Ordnungs-
polizei die het verkeer over de vierde lijn ter hand nam. De vijfde ontstond
toen men de gegevens in handen kreeg van de code die Buizer, de marconist
van van Rietschoten, gebruiken moest.

Maar hoe zag SOE dat alles? SOE meende eind juni, via vijf marconisten
in vaste verbinding te staan met niet minder dan negen sabotage-agenten
en wij) nemen aan dat de telegrammen die gewisseld werden, bij SOE prac-
tisch dagelijks de indruk versterkten dat er geen opdracht gegeven werd die
niet naar behoren werd uitgevoerd.

Negen sabotage-agenten — het was voor een heel land niet zo veel. Maar
waren er geen geheime organisaties waarbij die agenten konden aanhaken,
beter misschien: die door hun instructies en via hun verbindingen omgezet
konden worden in de mobiele verzetsgroepen waar, aldus SOE, wellicht
het slagen of falen van ‘Sledgehammer’ van kon athangen?

SOE had van de Nederlandse geheime dienst vernomen dat in bezet
gebied een wijdvertakte organisatie leek te bestaan, de OD. Menige Enge-
landvaarder die in ’41 in Londen gearriveerd was, had daar mededelingen
over gedaan. Men had evenwel in Londen het gevoel dat men het geheel
van die organisatie toch niet goed kon overzien. Welnu, in april "42 bracht
Peter Tazelaar die eindelijk via Zwitserland en het Iberisch Schiereiland
Londen bereikte, de adelborst Gerard Dogger mee die, hoe jong hij ook was
(een-en-twintig jaar), de voornaamste adjudant geweest was van de derde
chef-staf van de OD, jhr. Schimmelpenninck, na diens arrestatie zelfstandig
de organisatie geleid had en vervolgens de vierde chef-staf had gevonden
in de persoon van majoor Tibo.

Op 17 april ’42, daags nadat hij de koningin bezocht had, schreef Dogger
in Londen een lang rapport.! Hij gaf er een beeld in van de plannen van
Schimmelpenninck en van diens Driemanschap. ‘Het Driemanschap stelde
zich’, schreef hij, ‘tot taak: direct na de bevrijding van het Moederland voor
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