EEN ‘TWEEDE FRONT ?

honderden’ toegevoegd zouden worden.! Van NSB-zijde werd deze eva-
cuatie gecamoufleerd als een actie die louter de bedoeling had, het bezoek
aan vacantie-oorden te bevorderen. In de betrokken gemeenten werd even-
wel spoedig bekend dat uitsluitend volgelingen van Mussert op komst
waren. In Valkenburg (meer gegevens bezitten wij niet) werd door vrijwel
alle grote hotels geweigerd, hen op te nemen. De geheimhouding van de
actie faalde volkomen. Trouwens, aan wie NSB’ers als buren hadden, kon
het moeilijk ontgaan dat de vrouwen en kinderen van velen (wij veronder-
stellen dat lang niet ieder aan deze actie deelgenomen heeft) in mei opeens
verdwenen — en daar werd dan vaak de conclusie aan vastgeknoopt dat de
Geallieerde invasie inderdaad op komst was; immers, wie anders dan de
bezetter kon de leiding van de NSB aangeraden hebben, een zo ingrijpende
maatregel te nemen? En de bezetter wist toch wel wat hij deed!

Mussert zelf verwachtte niet anders dan dat het in de zomer van ’42 tot
de vorming van het Tweede Front zou komen, wellicht in Nederland. Hij
nam ook aan dat elke landing leiden zou tot het lynchen van NSB’ers
die zich in het landingsgebied bevonden. Omstreeks de jaarwisseling ’41-"42
stelde hij dan ook Seyss-Inquart voor, aan alle mannelijke NSB’ers wapenen
uit te reiken. De Reichskommissar voelde daar wel voor. De wapenen moesten
evenwel van de Wehrmacht komen en Christiansen weigerde medewerking.
Deze hield er de absurde mening op na dat het ‘im Bereich des Mog-
lichen, ja sogar Wahrscheinlichen’ lag dat de NSB’ers zich bij een Geallieerde
landing zouden trachten te rehabiliteren, anders gezegd: dat zij hun wapenen
tegen de Duitsers zouden keren. Reichskommissar en Wehrmachtbefehlshaber
konden het niet eens worden. Hun dispuut werd aan Hitler voorgelegd en
deze, die het niets kon schelen wat met individuele Duitse, laat staan Neder-
landse nationaal-socialisten geschiedde, besloot eind januari, ‘dass. .. vor-
laufig von einer Bewaffnung der NSB Abstand genommen werden soll.’? Het was
een van de weinige triomfen die Christiansen op Seyss-Inquart behaalde.

Men kan uit het voorgaande al afleiden dat, van begin ’42 af, 66k de bezetter
en 86k diegenen die zich aan zijn zijde geschaard hadden, steeds sterker in de
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