
MUSSERT VERWACHT DE INVASIE

ban kwamen te leven van het perspectief dat later in het jaar grootscheepse
Geallieerde landingspogingen ondernomen zouden worden. Engeland alléén
had in '41 niet van het feit kunnen profiteren dat het veruit grootste deel van
de Wehrmacht in Oost-Europa vocht - dat Engeland en Amerika samen in
'42 niet zouden ingrijpen, werd voor weinig waarschijnlijk gehouden. Hoe
gering voorlopig het offensief vermogen van Engelsen en Amerikanen was,
wist men in het kamp van de bezetter niet; men was er geneigd, de capaci-
teiten der Amerikanen te overschatten. Al in maart en april kwam het dan
ook met name binnen de Wehrmacht in bezet gebied tot enkele merkwaardig
nerveuze reacties. Eind maart kreeg het hoofdkwartier van de NSB opeens
opdracht, binnen vier-en-twintig uur aan Christiansens staf te berichten,
hoeveelleden de verschillende formaties der NSB telden, de SS inbegrepen.
De opdracht werd als 'eine dringliche militärische Angelegenheit' gekarak-
teriseerd.' Enkele dagen later (de precieze datum is niet bekend) werd aan
een Duitse militaire post bij Hoek van Holland in de nacht bericht dat een
sterk Engels smaldeel in aantocht was. Duitse kustbatterijen begonnen te
vuren. Dat leidde er toe dat vanuit het deel van Zuid-Holland waar men
het vuren kon horen, door tientallen Duitse militaire maar ook burgerlijke
instanties onmiddellijk naar de Hoek gebeld werd met de verontruste vraag
wat er aan de hand was. Later in april was de Bejehlshaber der Sicherung der
Nordsee er volstrekt van overtuigd dat er een grote Geallieerde operatie in
Nederland zou komen; het was deze marine-autoriteit namelijk opgevallen
dat de Engelsen geen mijnen meer legden voor de kust van Holland en
Zeeland. Zijns inziens liet dat maar één conclusie toe: dáár zou de invasie
komen! Enige tijd later, begin juli, kwam 's middags bij een bureau van de
Kriegsmarine in Rotterdam een codebericht binnen dat op de nadering van
één Engelse motortorpedoboot betrekking had - maar er stond dat het er
een-en-zeventig waren. Onmiddellijk werd groot alarm gegeven. Bood-
schappers snelden de stad in om Duitse marinemannen die bi'j particulieren
ondergebracht waren of in de bioscoop zaten, te waarschuwen. 'Wie ein
Lauffeuer verbreitete sich', aldus Ranter aan Himmler, 'der Alarm in Rotterdam.
In den Kreisen der NSB gab es grosse Panik, alles packte die Koffer und wollte
flüchten. Bin Streiflicht für Sie, Reichsführer!'2

Wij hebben de indruk dat Seyss-Inquart het hoofd koel wist te houden.
Welmeende deze mèt andere Duitse gezagsdragers dat het noodzakelijk
was, het de Nederlanders duidelijk te maken dat de bezetter, mocht het tot
een Geallieerde landing in Nederland komen, elk verzet onbarmhartig zou

1 'Bericht des Stabchefs der Niederldndischen SS' aan Rauter, 31 maart 1942 (HSSuPF,
387 b). 2 Brief, 2 juli 1942, van Rauter aan Himmler (BDe, 1947-49).
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