
SNEEVLIET

Eind februari' 42 liep een Haarlemse arbeider die in het begin van de jaren
, 3a lid geweest was van de Onafhankelijke SocialistischePartij maar zich in
,40 bij de NSB aangesloten had, naar de Ordnungspolizei met een exemplaar
van Spartacus dat hem, zo zei hij, overhandigd was door de bode van de
Arbeidersvereniging voor Lijkverbranding. De Ordnungspolizei kwam bij
de secretarisvan de plaatselijke afdeling te weten, wie die bode was, en deze,
c. H. Gerritsen, werd meteen met zijn vrouw gearresteerd. Tegenspraak
in hun eerste verklaringen leidde er toe dat Gerritsen een bekentenis af-
legde waarna hij, na ernstig mishandeld te zijn, ook nog de namen noemde
van vijf volgelingen van Sneevliet. Twee Haarlemse rechercheurs namen
die vijf gevangen. De Sicherheitspolizei zette toen het onderzoek voort, en de
ene arrestatie volgde op de andere. Negen waren er al verricht toen men
nog steeds Sneevliet niet in handen had. Toen de eerste arrestaties plaats-
vonden, woonde Sneevliet samen met zijn tweede echtgenote als onder-
duiker in St. Pancras benoorden Alkmaar. Met zijn vrouw vluchtte hij naar
een familielid in Vught. De Sicherheitspolizei deed daar een inval, maar
Sneevliet was toen al naar een ander onderduikadres in Bergen op Zoom
verdwenen: hij wilde trachten, naar België te ontsnappen. Hij en zijn vrouw
werden in de nacht van 6 op 7 maart in Bergen op Zoom gearresteerd.
Van de in totaal twintig arrestanten die tot de leiding en het topkader van

het MLL-front behoord hadden, werden er twaalf samen met vier echt-
genoten, onder wie Sneevlietsvrouw, naar concentratiekampen in Duitsland
gezonden! - Sneevliet zelf werd met zeven van zijn naaste medewerkers,
onder wie Gerritsen en de drukker van Spartacus, R. Witteveen, voor het
Deutsche Obergericht gedaagd. Achter het proces werd grote haast gezet. Het
vond op 7, 8 en 9 april plaats in Lages' Aussenstelle aan de Euterpestraat te
-Amsterdam. Drie van de beklaagden werden daar door een Nederlandse
advocaat verdedigd die voor rechtsbijstand ontboden werd toen de zitting
al was begonnen! 'De gehele zaak draaide', aldus later deze advocaat, 'om
de figuur van Sneevliet. Hij werd zeer uitvoerig ondervraagd en heeft ten-
slotte voor zichzelf een langdurige en goed gefundeerde verdedigingsrede
gehouden in voortreffelijk Duits. De president liet meermalen van ZIJn
waardering voor Sneevliet blijken. Hij imponeerde allen.'2

Onmiddellijk na het proces viel de uitspraak: acht doodvonnissen.
Het was die president van het Obergericht, dr. F. Randermann, die Seyss-

Inquart gratie vroeg. Sneevliet had diepe indruk op hem gemaakt. Zeker,

1De vier vrouwen overleefden de oorlog; van de twaalf mannen kwamen minstens
vier om het leven. 2 Voor Vrijheid en Socialisme. Gedenkboek van het Sneevliet-
Herdenkingscomité (1953), p. 36.


