
EEN 'TWEEDE FRONT'?

formeel hadden Sneevliet en de zijnen 'Sabotage' bedreven, maar zij waren,
schreef Randermann, 'keine Hetzer im ablen Sinne oder Terroristen, sie waren
Phantasten und Ideologen.' Bovendien: in het hele land had Sneevliet niet
meer dan honderd volgelingen. 'Ich glaube nicht', aldus Randermann, 'dass
das wirleungsreiche Leben dieses Angeldagten wegen dieser Tat vernichtet werden
muss. Ich glaube auch nicht, dass eine politische Notwendigkeit besteht, diesen
Angeklagten durch den Tod unschädlich zu machen.?

Maar die 'politieke noodzaak' stond nu juist voor Seyss-Inquart vast. De
Reichskommissar weigerde gratie. Van de acht terdoodveroordeelden werden
zeven (Gerritsen had nog in Arristerdam in zijn cel zelfmoord gepleegd) op
12 april, drie dagen na het vonnis, naar de bunker in het concentratiekamp
Amersfoort gevoerd. Iemand die daar al gevangen zat, een anti-revolutio-
nair, hoorde hoe zij er opgesloten werden. 'Mannen', hoorde hij Sneevliet
zeggen, 'wij zijn er trots op dat wij de eersten in Nederland zijn die voor
een rechtbank veroordeeld zijn voor de zaak van de Internationale en die
hiervoor moeten sterven.' De volgende ochtend werd meegedeeld dat gratie
geweigerd was en dat zij zich klaar moesten maken voor hun executie.
'Sneevliet vroeg toen', aldus de getuige,

'of ze samen gefusilleerd mochten worden, hand in hand. Dit werd afgewezen.
'Sie werden gefesselt mit den Händen auf den Rücken.' Daarna, of ze zonder blind-
doek mochten sterven. Dit werd toegestaan. Verder of hij als oudste het laatste
mocht worden doodgeschoten. Ik hoor hem nog zeggen: 'Nietwaar makkers,
dat recht komt mij toe alsjullie oudste. Ik was toch jullie leider?'
Allen mochten een sigaar opsteken. Waarop gezegd werd (0, galgenhumor):

'Ja, laten we dat doen, de Nederlandse staat betaalt het.' Daarna nam Sneevliet
het woord en sprak alsvolgt: 'Ik heb vannacht mijn Gethsemané geleden. Toen
ikjong was en in de beweging begon, zei mijn pastoor tegen me: 'Jong,je mag
je gang wel gaan, alsje je geloof maar behoudt.' Welnu, ik heb de strijd gestreden
en het geloof behouden. Het geloof in de zaakvan de Internationale. Er moet nog
veel geleden en gestreden worden, maar de toekomst is aan ons.' Zo ongeveer
sprak hij. Daarop vertelde hij nog enkele dingen uit Indië. Ze waren toen allen
in één celletje gebracht. Vlak tegenover het mijne; maat 90 bij 200 cm. En dan
dat ontroerende moment: 'Laten we elkaar de hand geven', en uit volle borst
zongen toen zeven marmen, een uur voor hun dood, 'De Internationale'. Ik heb
die nooit zo met gevoel en overtuiging horen zingen. Ik schaam me niet dat ik
huilde.'2
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1Brief, 10 april 1942, van F. Randermann aan Seyss-Inquart (Doe II-78S, e-j).
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