SNEEVLIET

In de Nederlandse pers werd op 13 april bekendgemaakt dat Sneevliet en
zeven vooraanstaanden van zijn groepering ter dood gebracht waren.
Twintig jaar lang was Sneevliet in de linkse arbeidersbeweging een bekende
figuur geweest. In zijn persoon was de eerste politicus voor het vuurpeloton
geplaatst van wie honderdduizenden gehoord hadden. Daarom ook had de
bezetter gratie geweigerd. ‘Deze achtvoudige moord is’, aldus De Waarheid,
‘een duidelijke poging om het Nederlandse volk schrik aan te jagen.r “Wij
delen niet Sneevliets geloof, dat in de revolutionaire strijd het doel de
middelen heiligt’, schreef De Vonk,

‘wij wensen . . . kapitalistische dictatuur niet met proletarische dictatuur uit te
drijven . . . en wij zagen in zijn onverdraagzaamheid een der ernstigste beletselen
voor een herleving der eenheid in de arbeidersbeweging. Doch deze bezwaren
verbleken en zinken in het niet, wanneer wij Sneevliet herdenken als kameraad,
als strijder tot ’t laatste.”

Het MLL-front dat reeds de groep verloren had die De Vonk was gaan
uitgeven, viel na Sneevliets dood verder uiteen. De officiéle voortzetting
noemde zich de Communistenbond ‘Spartacus’ en nam de verdere uitgave
van het gelijknamige blad ter hand; andere volgelingen van Sneevliet aan-
vaardden het beginsel van de ‘revolutionaire verdediging van de Sowjet-
Unie’ en richtten het Comité van Revolutionaire Marxisten op. Beide
groeperingen kwamen niet verder dan het stadium van de politieke secte.

De voorbereiding van het proces tegen Sneevliet en de zijnen had niet meer
dan enkele weken in beslag genomen ~ de aanloop tot de berechting van de
OD’ers duurde heel wat langer. Er waren van de lente van ’41 af voortdurend
arrestaties verricht in de organisatie, in totaal tot in de zomer van ’42 (toen
het Plan for Holland nog geheel op de OD gebaseerd werd) vierhonderd-
zeven-en-vijftig. Van die arrestanten werden honderddrie-en-tachtig vrij-
gelaten. Eind 42 was de situatie deze dat van de resterende tweehonderd-
vier-en-zeventig zes-en-negentig gefusilleerd waren, twaalf tot tuchthuis-
straf veroordeeld en vijftig naar concentratieckampen in Duitsland overge-
bracht; honderdzestien OD’ers zaten toen nog op hun berechting te wachten.

Het grote aantal der arrestanten en hun spreiding over het gehele land
hadden er toe bijgedragen dat het de Sicherheitspolizei niet gelukt was, tot
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