
EEN 'TWEEDE FRONT'?

een duidelijke groepering te komen van diegenen die men wilde berechten.
Een eerste grote groep van zes-en-tachtig arrestanten werd, na afloop van
hun verhoren, begin' 42 geleidelijk aan samengebracht in het concentratie-
kamp Amersfoort. Hiertoe behoorden de feitelijke leiders van de 'eerste' en
van de 'tweede' OD, luitenant-kolonel Westerveld en luitenant-kolonel
Versteegh, plus een aanzienlijk deel van hun kaders. Men had in deze groep
evenwel ook de Delftse hoogleraren Schoemaker en Mekel met enkele van
hun medewerkers opgenomen die, stellig, allerlei contacten met de OD
gehad hadden, maar wier spionagewerk niet als een onderdeel van de OD
beschouwd kon worden. Daarentegen werd de sterkste figuur uit de leiding
van het Legioen Oud-Frontstrijders, de Tourton Bruyns, wiens organisatie
met de 'tweede' OD samengesmolten was, niet berecht maar zonder proces
naar een concentratiekamp gezonden.'

Het 'eerste OD-proces' begon eind maart '42 in een groot hotel op de
Amersfoortse Berg, niet ver van het concentratiekamp. Het werd gevoerd
voor het Feldgericht van de Befehlshaber im Luftgau Holland. Op de eerste
procesdag kregen de zes-en-tachtig de acte van beschuldiging te horen.
Deze'maakte op de mannen weinig indruk', aldus dr. Gunning, de ontslagen
rector van het Amsterdams Lyceum die tot de Amsterdamse gijzelaars be-
hoorde die nog steeds in Amersfoort gevangen zaten. 'Zij hielden het voor
bangmakerij ... Alleen enkele ouderen, met wie ik ook sprak, zagen het
ernstiger in." Wij nemen aan dat het vooral die ouderen al op de eerste
procesdag duidelijk geworden was, dat de Duitsers het de dertien beroeps-
officieren onder de zes-en-tachtig zwaar zouden aanrekenen dat dezen, on-
geacht het afgegeven erewoord, aan een verzetsorganisatie waren gaan
deelnemen. De zittingen van de Duitse rechtbank duurden verscheidene
dagen. Telkens werd uit de zes-en-tachtig een groep opgeroepen om ver-
hoord te worden. 'Dat vonden zij nogal een aardig verzetje', schreef dr.
Gunning met betrekking tot de eerste groep. Een lid van die groep had zich
voor de rechtbank verdedigd door uiteen te zetten, 'hoe de OD in geen
enkel opzicht tegen Duitsland gericht was, maar alleen tegen oproerige
elementen in ons eigen volk. Toen hij dat zei, werd hij openlijk uitgelachen,
men liet hem zelfs niet uitspreken ... De algemene indruk na die tweede
dag was dat de straffen reeds vaststonden en dat het proces meer een ver-
toning voor de buitenwereld was om te laten zien hoe eerlijk de Duitsers dit
alles behandelden.P
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