
EEN 'TWEEDE FRONT'?

Van de zes-en-tachtig hoorden zes op die r rde april tuchthuisstraffen
tegen zich uitspreken, tachtig werden ter dood veroordeeld. Die tachtig
werden naar barak 4 teruggebracht. Het werd middag. Om half twee begon
een extra appèl van alle gevangenen die zich in het kamp bevonden. Roerloos
stonden zij - een half uur, een uur. plots reden motorrijders van de Ordnungs-
polizei met knetterende motoren door de poort, gevolgd door acht overval-
wagens. Van de torens om het kamp werden de mitrailleurs op de Appell-
platz gericht. 'Het is ongeveer drie uur', aldus het relaas dat een gevangene
later die dag konnoteren,

'als de eerste groep van tien man uit barak 4 geleid wordt ... Daar komen ze
aan. Ik benopeens dankbaar, dat ik hier moet staan; wij kunnen onze veroor-
deelde vrienden nu tenminste tonen dat we met hen meeleven. Daar komen de
eersten de hoek van de keuken om: Schoemaker en anderen. Wij kijken elkaar
aan. Hun ogen zoeken de rijen af om afscheid te nemen van hun vrienden. De
duimen gaan daarbij omhoog. Enkelen van onskunnen het niet langer volhouden
en snikken het uit vooral nu in het midden heel zachtjeshet trouwe Wilhelmus
wordt ingezet. Daar volgt de tweede groep ... De eerste groep moet nu bij het
Revier hun koffers in ontvangst nemen en zich dan bij de eerste overvalwagen
opstellen. Zo gaat het steeds door ... Westerveld iserg onder de indruk; hij durft
niet naar ons te kijken ... In de laatste groep ... (loopt) Versteegh, ijzerhard als
altijd. Ik word zo vervloekt onrustig, konden we toch maar iets doen voor deze
mannen. Maar we kunnen niets doen, zelfs de mitrailleurs van de hoge torens
zijn op ons gericht. Ik kan zoals de meesten mijn tranen niet meer bedwingen.
Het kan mij ook niet meer schelen. Ik kijk eens om mij heen.Wat zien de gezich-
ten ondanks de tranen er verbeten uit ...
De veroordeelden worden nu ingeladen. Eerst stapt eenMof in, dan een ver-

oordeelde, dan weer een Mof De bewaking is prima! Eindelijk is het transport
klaar voor het vertrek. Het is nu ongeveer half vier ... Wagen voor wagen
verdwijnt.'!

*

Tachtig doodvonnissen! Door familieleden werden gratieverzoeken bij
Christiansen ingediend. Ook de generaals Reynders en Carstens gaven zich
daar moeite voor. In zeven gevallen wijzigde Christiansen de doodstraf in
levenslange tuchthuisstraf, in één geval eiste hij een nieuwonderzoek, en met
de gratieverzoeken die op de twee-en-zeventig overigen betrekking hadden,
reisde hij naar Berlijn - althans, hij vertelde aan een Nederlander die bij hem
geïntervenieerd had, dat hij zich naar de Duitse hoofdstad begeven had, dat

1Dagboekfragmenten 1940-1945, p. 165-66.


