EEN ‘TWEEDE FRONT ?

Wij vermelden in dit verband dat meer dan een jaar later, in juli 43, jhr.
Schimmelpenninck gefusilleerd werd samen met drie van zijn adjudanten:
Abbenbroek, Dudok van Heel en de Jonge Mellij, en dat toen terzelfdertijd
de Parool-redacteur Althoff, de Haagse inspecteur van politic Moonen en
de mentor van Aart Alblas, Vaz Dias, voor het vuurpeloton geplaatst
werden.! Dat generaal Rdell formeel van meet af aan de commandant van
de OD geweest was, werd de Duitsers eerst in de zomer van 42 duidelijk
uit de verhoren die aan gearresteerde leden van de organisatie afgenomen
waren. Ook majoor Tibo’s functie werd toen prijsgegeven. Réell werd in
Den Haag gearresteerd, Tibo werd uit het krijgsgevangenkamp in Duitsland
gehaald waarheen hij in mei '42 overgebracht was. Tibo werd naar een
Duitse gevangenis gezonden waar hij in januari "45 overleed, generaal Rell
werd ter dood veroordeeld. Seyss-Inquart wilde hem gratie geven, Chris-
tiansen niet. Hitler nam de beslissing: gratie ‘mit Riicksicht auf sein Alter’.2
Rdell was toen bijna zeventig jaar; hij werd in een Duitse vesting opgesloten
en was aan het einde van de oorlog nog in leven.

Op grond van het hem gerapporteerde feit dat Nederlandse beroepsofficieren
in het kader van de OD verzetsactiviteit bedreven hadden, had Hitler medio
april ‘42 opdracht gegeven, alle Nederlandse beroepsofficieren alsmede
diegenen die voor beroepsofficier in opleiding geweest waren (de cadetten
en adelborsten), in krijgsgevangenschap naar Duitsland af te voeren. Welnu,
op 11 mei troffen die officieren en aspirant-officieren in de avondbladen het
opvallend geplaatste bericht aan dat zij zich, voorzover zij in de meidagen
in actieve dienst geweest waren, op 1Is mei 's middags om twee uur precies
moesten melden bij kazernes in Assen, Ede, Bussum, Roermond of Breda.
‘Niet verschijnen heeft’, zo heette het, ‘onmiddellijke strafmaatregelen ten
gevolge.” Aan de bekendmaking was nog vanwege het Afwikkelingsbureau
van Defensie toegevoegd dat aan eenieder de reis- en verblijfkosten vergoed
zouden worden ‘van hun woonplaats naar de aanmeldingsplaats en terug
overeenkomstig het Reisbesluit-1916’. Enkelen waren er die concludeerden:
wij worden in de val gelokt; dezen bleven weg en doken onder. Dat waren

1 Alblas whs toen aan de groep agenten toegevoegd die door het Englandspiel in
Duitse handen gevallen waren. 2 Brief, 27 juli 1943, van Moller aan Gaykow
(WBN, Stab III, 231614).
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