EEN ‘TWEEDE FRONT ?

dat er een order kwam dat de Joodse officieren zich apart moesten melden.
De Nederlandse kampoudste zei toen: ‘Ich kenne keine jiidischen Offiziere, nur
niederlindische’ — en er werd niets meer van gehoord.!

Het in krijgsgevangenschap wegvoeren van de beroepsofficieren, cadetten
en adelborsten werd op 17 mei ’42 in de pers gepubliceerd. Christiansen
voegde aan zijn bekendmaking toe, ‘dat elke poging tot verzet tegen de
bezettende macht meedogenloos’ zou worden onderdrukt en dat hij, mocht
daar aanleiding toe zijn, ook de reserve-officieren en beroepsonderofficieren
naar Duitsland zou afvoeren. Het Reichskommissariat maakte op dezelfde dag
bekend dat vierhonderdzestig Nederlanders, ‘die vroeger in het openbare
leven stonden en van wie aan te nemen is, dat zij met de aanstichters van de
tegen de bezettende macht gerichte kuiperijen sympathiseren’, als gijzelaars
in arrest gesteld waren. “Wanneer het’, zo heette het in alle bladen, ‘door de
kuiperijen van de emigrantenclique te Londen tot gewelddadige handelingen
tegen Nederlanders’ (INSB’ers en andere Duitsgezinden) ‘en Duitsers in de
bezette Nederlandse gebieden zou komen en de rust en orde verstoord
zouden worden, dan staan deze gijzelaars met hun leven hiervoor borg.’

Meer dan een jaar tevoren, kort na de Februaristaking, had Seyss-Inquart
een nieuwe lijst van ‘Indische’ gijzelaars goedgekeurd (personen dus die ge-
gijzeld konden worden als represaille voor de behandeling van Rijksduitsers
in Nederlands-Indi&), welke lijst tussen de vijf- en zeshonderd namen telde.
Hij was er voorts accoord mee gegaan dat de namen van ca. negenhonderd
personen die als anti-Duits bekend stonden, op arrestatielijsten geplaatst
werden, en begin maart had hij opdracht gegeven, nog v6ér het einde van
die maand ca. tweeduizend personen uit te zoeken die men eventueel 66k
zou kunnen interneren. Wij hebben de indruk dat die hjsten nogal door
elkaar gelopen zijn - althans, begin mei ’41 waren er alles bij elkaar slechts
lijsten gereed met de namen van tweeduizend personen van wie er ca. drie-

1 Brief, 10 okt. 1965, van J. F. Engers aan J. Presser.
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