
EEN 'TWEEDE FRONT'?,

bekendmakingen inzake het fusilleren of anderszins straffen van verzets-
strijders en die bekendmakingen gaven nimmer bijzonderheden.
Wat wist men wèl?
Men wist dat de bezetter alles op alles zette om Nederland te nazificeren.

Eerst waren de traditionele politieke partijen opgeheven, nadien de Neder-
landse Unie en Nationaal Front. Gemeenteraden en provinciale staten
kwamen niet langer bijeen. De NSB werd op tal van wijzen gepousseerd;
straffeloos kon haar WA maandenlang een ergerniswekkende straatterreur
bedrijven; vrijwel geen week ging voorbij of men las dat NSB'ers op
belangrijke posten in het bestuursapparaat benoemd waren, eind '41 was
de NSB bovendien tot enig toegelaten politieke partij uitgeroepen. Dagelijks
stond men voorts bloot aan Duitse propaganda; van de dagbladen, die
belangrijk in aantal waren verminderd, waren de meeste het inzien niet
meer waard, en wie de Nederlandse radio aanzette, kreeg diezelfde pro-
paganda in andere vormen te heren. Daarnaast wist men dat de bezetter op
het terrein der maatschappelijke organisaties diep ingegrepen had en een
reeks nieuwe organisaties had geschapen (het Nederlandse Arbeidsfront, de
Nederlandse Landstand, de Nederlandse Kultuurkamer, om slechts de be-
langrijkste te noemen) die stuk voor stuk manifestaties waren van het natio-
naal-socialisme. Tal van verenigingen waren opgeheven. Maar niet alleen
in organisatorisch verband, ook persoonlijk voelde men zich bedreigd -
bedreigd (dat gold speciaal voor de arbeiders) door eventuele uitzending
naar Duitsland, - bedreigd door verordeningen die op elke uiting van verzet
zware straffen stelden. Men werd daarenboven in zijn dagelijks bestaan ge-
hinderd door het persoonsbewijs dat men steeds bij zich moest hebben.
Men wist óók, zij het slechts in hoofdlijnen, wat er met de Joden geschiedde:
dat zij in een maatschappelijk isolement gedreven werden en dat hun alleswat
zij op economisch gebied opgebouwd hadden, successievelijk ontroofd werd.
Binnen het geheel van het volk nu, waren er belangrijke groepen die zich,

afgezien nog van de Joden, door extra-maatregelen getroffen voelden: de
communisten die zich het object wisten van een meedogenloze vervolging;
de anti-revolutionairen aan wie bekend was dat een groot deel van hun
voormannen, onder hen Colijn, gearresteerd was; de protestanten die strijd
moesten leveren voor de vrijheid van het bijzonder onderwijs; de katho-
lieken die beseften dat de bijl gelegd was aan hetgeen zij sinds het midden
van de negentiende eeuw hadden kunnen opbouwen - voor al deze volks-
groepen was de onderdrukkingspolitiek van de bezetter een realiteit.
Er kwam bij dit alles nog een belangrijke factor die wij eerst in een volgend

deel in bijzonderheden zullen beschrijven, maar die hier toch aangestipt moet
worden: de toenemende moeilijkheden in het dagelijks bestaan, de daling


