WISSELING VAN STEMMING

van de levensstandaard. De lonen bleven gelijk, de prijzen stegen: het reéle
loon verminderde dus. Meer en meer eerste levensbehoeften kwamen ‘op
de bon’. Dat betekende dat men in elke winkel steeds langer moest wachten.
In april *41 waren de aardappelen gerantsoeneerd; daarop volgden in ruim
een jaar jam, cacao, alle suikerwerken en chocolade, en sigaren, sigaretten
en tabak. Koffie en thee waren niet langer in de distributie verkrijgbaar.
Wat men per artikel als rantsoen toegewezen kreeg, werd, zij het in langzaam
tempo, steeds kleiner. Meer dan de helft van alle kostwinners verdiende
overigens niet voldoende om voor zich en hun gezin het ‘distributiepakket’,
zoals het heette, inderdaad aan te schaffen. Nieuwe kleding en nieuw schoei-
sel waren steeds moeilijker te krijgen. Fietsbanden waren zeer schaars ge-
worden. Wie een particuliere auto bezat, had die als regel in '40 al op stal
moeten zetten. Trams, bussen en treinen raakten overvol.

Al die materiéle problemen waren geaccentueerd door de uitzonderlijk
strenge winter van ‘41 op '42; deze zou in normale omstandigheden al veel
misére veroorzaakt hebben, maar die misére was belangrijk groter geworden
doordat zich in de herfst van "41 schaarste aan steenkolen had gemanifesteerd
die er toe geleid had dat men aan huisbrand veel minder had ontvangen
dan men nodig had. In februari ’42, toen het al meer dan een maand hard
vroor (in hele streken van het land lag een halve meter sneeuw!), had de over-
heid zelfs de distributie van alle huisbrand moeten onderbreken. De gas- en
electriciteitsrantsoenen waren al in de zomer van 41 met een kwart ver-
minderd, van begin februari tot begin april ’42 kon men vrijwel in het gehele
land van drie tot vijf uur ’s middags en van negen uur ’s avonds tot zes uur
’s morgens in het geheel geen gas krijgen. En eenieder besefte: hoe langer
de oorlog duurt, des te groter zullen die moeilijkheden worden.

‘Waar hield men zich aan vast? Toch in de eerste plaats aan het vertrouwen
dat de macht van de bezetter binnen afzienbare tijd gebroken zou worden.
Van dat vertrouwen wilde men, telkens opnieuw, een bevestiging horen in
hetgeen de Londense radio aan berichten en commentaren gaf. Het was die
radio evenwel niet mogelijk, van nederlagen overwinningen te maken, en
het sprak vanzelf dat die nederlagen niet zonder effect bleven op de stemming
in bezet gebied. Men reageerde daarbij overigens nooit op het beeld van de
oorlog in zijn totaliteit: één overwinning van de bondgenoot was voldoende
om het effect van drie of vier overwinningen van de vijand teniet te doen.

Na de uitbarsting van optimisme waartoe in maart ‘41 de omzwaai in
Joegoslavié geleid had, was de stemming in de lente en voorzomer van ‘41
labiel gebleven, maar (men denke aan de talrijke anti-Duitse symbolen die
openlijk gedragen werden) met een sterk element er in dat misschien nog
het best weergegeven kan worden met de woorden: “We laten ons niet

979



