EEN ‘INVASIE-PSYCHOSE’

zei zij, ‘uzelf en anderen in gevaar brengen, het kan het belangrijke werk
schaden dat in de naaste toekomst op u wacht.” ‘In de naaste toekomst’!
Zulk een formulering versterkte bij tallozen die er van vernamen, het ver-
trouwen dat de bevrijding niet veel maanden op zich zou laten wachten.
En slechts enkele weken later, op 11 juni, hoorde men uit de Londense radio
dat tussen de regeringen van de Verenigde Staten, Engeland en de Sowjet-
Unie ‘volledige overcenstemming bereikt (was) met betrekking tot de
dringende taak om in 1942 een Tweede Front in Europa te doen ontstaan.’
‘Deze mededeling’, aldus weer Vrij Nederland,

‘is slechts voor één uitlegging vatbaar, nl. dat in 1942 een tweede front zal
worden geopend. Wanneer? Zodra de tijd daartoe rijp is. . ., zodra dus het
Duitse leger murw is door de Engels-Amerikaanse bombardementen die zeer
binnenkort zullen losbarsten.’

Trouwens, Radio Oranje had er zich op 11 juni weliswaar van onthouden,
de formulering inzake ‘de dringende taak om in 1942 een Tweede Front in
Europa te doen ontstaan’, zo te interpreteren als Vrij Nederland deed, maar
wat de regeringsomroep zei, klonk in feite niet veel minder optimistisch:
‘Na meer dan twee jaar ten hemel schreiende onderdrukking, zien (wij) op
de dag waarop overeenstemming is aangekondigd inzake dat ene vraagstuk
hetwelk ons allen dag en nacht beheerst: het tweede front, waarlijk de zon
der bevrijding rijzen boven de kim.’?

Ruim een maand later, op 15 juli, vertrok uit ons land de eerste trein met

Joden die gedeporteerd werden. Hun bestemming was Auschwitz.

1 Av., 16 (23 juni 1942), p. 4. * Deze tekst was door mij geschreven,
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