
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

landen de Joden zou evacueren. De bedoeling was daarbij niet, hun in het
gebied waar zij geconcentreerd zouden worden, de mogelijkheid te bieden
tot iets dat op een normaal bestaan zou lijken - integendeel: dat reservaat
zou zodanig gekozen worden dat de meeste Joden er door natuurlijke
oorzaken zouden sterven; het zou met het wezen van de nationaal-socialis-
tische rassenleer in strijd zijn geweest indien men de overlevenden, de sterk-
sten, dan ongemoeid zou hebben gelaten. Het laat zich dus verdedigen dat
die reservaats-oplossing (wel eens aangeduid als de 'territoriale Endló"sung')
niet wezenlijk verschild zou hebben van wat in feite de Endlösung werd. Bij
die 'territoriale Endlösung' werd successievelijk aan verschillende gebieden
gedacht: eind '39 aan een gebied in het westelijk deel van Zuid-Polen, en
begin '40 aan de streek van Lublin, verder oostwaarts. In de zomer van '40,
toen Berlijn nog meende, dat Engeland het hoofd in de schoot zou leggen,
werd in beginsel min of meer besloten, alle Joden uit Europa naar het eiland
Madagascar over te brengen. Aan dat eiland had men in de jaren '30 reeds
herhaaldelijk in antisemietische publikaties die reservaatsfunctie toegedacht.
Of de Nazileiders, als zij er de kans toe gekregen hadden, dat plan inderdaad
uitgevoerd zouden hebben, is onzeker. Zij kregen evenwel die kans niet:
Engeland vocht door. Nadien werd de Endlösung gekoppeld aan de militaire
operatie welke Hitler van de herfst van '40 af ging voorbereiden en die hij
als de culminatie zag van zijn gehele beleid: de verovering van Europees
Rusland. Daarmee zou, zo meende hij, de europäische Grossraum ontstaan,
bestand tegen aanvallen van buiten af, beheerst door Duitsers - en vrij,
vrij voor alle tijden, van Joden.
Al in een eerder hoofdstuk maakten wij er melding van dat in de lente

van' 41 door het Reichssicherheitshauptamt vier z.g. Einsatzgruppen gevormd
werden die tot taak kregen, in de te veroveren delen van de Sowjet-Unie
niet alleen leden van de communistische partij en van de Russische intelli-
gentsia uit te roeien maar ook, en in de eerste plaats, [oden.' De opdracht
daartoe werd niet op schrift gesteld; zij werd aan de commandanten van de
Einsatzgruppen louter mondeling verstrekt. Die commandanten waren allen
hoge SS-officieren uit de sectoren van de Sicherheitspolizei of de Sicherheits-
dienst die als bijzonder betrouwbaar golden. De Einsatzgruppen zelf telden
elk tussen de vijfhonderd en duizend man, van wie de meesten aangewezen
waren uit de rijen van de Sicherheits- en Ordnungspolizei, soms ook van de
Waffen-SS. Veelal geholpen door militiekorpsen die ter plaatse uit anti-

1 Door Einsatzgruppe A werden van eind juni tot eind november I94I neerge-
schoten: I064 communisten, 56 partisanen, 653 geesteszieken, 44 Polen, 28 Russi-
sche krijgsgevangenen, 5 Zigeuners, I Armeniër - en I36 42I Joden.


