
EICHMANN

Na de Anschluss van Oostenrijk (maart '38), in de fase dus waarin Duitsland
de Joden nog forceerde te emigreren, had een betrekkelijk ondergeschikt
SS'er, SS-Obersturrnführer Eichmann, in Wenen een nieuw systeem toege-
past om die emigratie te bevorderen. Talrijke vermogende Joden van wie
velen in concentratiekampen opgesloten waren, wensten te emigreren. Zij
moesten daartoe verlof aanvragen via een door Eichmann geleid bureau, de
Zentralstelle für jüdische Ausuianderung. Welnu, dat bureau verleende slechts
zijn bemiddeling indien de betrokkenen uit hun vermogen aan het Duitse
Rijk niet aileen een flink bedrag afstonden voor het uitreisvisum dat zij zelf
kregen, maar ook een minstens zo groot bedrag voor de emigratie van
onvermogende Joden. Het tempo van de emigratie werd hierdoor verhoogd.
Dat trok de aandacht.

Otto Adolf Eichmann was in 1906 in het Ruhrgebied geboren, maar had
het grootste deel van zijn jeugd in het Oostenrijkse Linz doorgebracht. Hij
slaagde er niet in, na de lagere school een of ander diploma te verwerven;
van hulpkracht in een metaalbedrijf werd hij winkelbediende, van winkel-
bediende handelsreiziger. In '32 sloot hij zich bij de Oostenrijkse NSDAP

, aan; hij werd er tegelijk in de SS opgenomen. In '33 emigreerde hij naar
Duitsland waar hij na enige tijd in het SD-Hauptarnt te Berlijn Referent für
[udeniragen werd. Hij gaf zich moeite om Hebreeuws te leren; dat was hem
te moeilijk, maar hij bracht het wel tot een redelijke kennis van het Jiddisj.
Het lagvoor de hand dat hij, in Oostenrijk opgegroeid, zich na de Anschluss
naar Wenen zou begeven en dat hij als specialist in Joodse aangelegenheden
daar zou belanden in de sector van de emigratie. Zijn Zentralstelle für jüdische
Auswanderung werd als een succes beschouwd; een jaar later, na de bezetting
van Bohemen en Moravië, kreeg hij dan ook opdracht, precies zulk een
Zentralstelle in Praag op te richten. Weer waren zijn superieuren tevreden:
hij ging promotie maken. Begin '39 was in Berlijn op voorbeeld van het
Weense bureau een Reichszentrale für jüdische Auswanderung opgericht waar-
van de Chef der Gestapo, Heinrich Müller, het hoofd was. Müller had even-
wel de tijd niet om die Reichszentrale te leiden; van de zomer van' 39 af ging, '
schijnt het, Eichmann er zich meer en meer met de zaken bemoeien en in
oktober kreeg hij de dagelijkse leiding. Enkele maanden later, in januari' 40,
ging hij die combineren met de leiding van een afdeling van het inmiddels
opgerichte Reichssicherheitshauptamt, het Rejerat IV D 4, waarvan de taak
aangegeven was als: 'Auswanderung und Räumung' - emigratie en ontruiming
dus. Emigratie was namelijk, zoals uiteengezet, nog mogelijk en onder
'ontruiming' werden o.m. de gedwongen migraties van Joden verstaan waar-
van, na de bezetting van Polen, in '39 en '40 vooral de Poolse Joden het
slachtoffer werden. Al bij die eerste 'ontruimingen' verloren duizenden het


