NAAR DE ‘ENDLOSUNG’

die schon ein Abzeichen tragen, aber ganz abstellen kann man das erst dadurch, dass man
sie beseitigt. Wir miissen an dies Problem ohne jede Sentimentalitit herangehen.’*

Medio augustus werd in het Reichspropagandaministerium een grote ver-
gadering gehouden waar de details van de invoering van de Jodenster be-
sproken werden. Daar kostte het de vertegenwoordigers van het Reichs-
innenministerium grote moeite om te bereiken dat gemengd-gehuwde Joden,
voorzover zij kinderen hadden (en de vrouwen onder hen 66k als er geen
kinderen waren), geen Jodenster behoefden te dragen. Op 1 september ver-
scheen de Polizeiverordnung die het dragen van de ster verplicht stelde voor
alle Joden van zes jaar en ouder die in Gross-Deutschland en in het Protektorat
(Bohemen en Moravié) woonden. Die verplichting ging op 19 september in.
Eén dag eerder, op 18 september, ging een brief van Himmler uit waarin
stond: ‘Der Fiihrer wiinscht, dass méglichst bald das Altreich und das Protektorat
vom Westen nach dem Osten von Juden geleert und befreit werden.’®
Begin oktober, op de belangrijkste Joodse feestdag, Grote Verzoendag (die
daarvoor kennelijk met opzet, d.w.z. met sadistisch plezier uitgekozen was),
werden twee bestuursleden van de Joodse kerkelijke gemeente te Berlijn
bij een Gestapo-officier geroepen die hun meedeelde dat de ‘Umsiedlung’
van alle Berlijnse Joden een aanvang zou nemen; de Joodse gemeente moest
hier administratieve en andere medewerking aan verlenen. Deed zij dat niet,
dan zouden de SA en de SS het verwijderen der Joden ter hand nemen,
‘und’, zei de officier, ‘man weiss ja, wie das dann wiirde.” De actie was voorlopig
strikt geheim ; alleen het bestuur van de in ’39 opgerichte Reichsvereinigung
der Juden in Deutschland (men zou kunnen zeggen: de Joodse Raad voor
Duitsland) mocht ingelicht worden. Nog diezelfde avond kwam dat bestuur
met het bestuur van de Berlijnse Jiidische Kultusgemeinde in vergadering
bijeen. ‘Trotz erheblicher Bedenken entschluss man sich dann dock’, aldus een
aanwezige, ‘dem Wunsche der Gestapo, bei der Umsiedlung mitzuwerken, zu
entsprechen, weil man hoffte, auf diese Weise so viel Gutes wie maglich im Interesse
der Betroffenen tun zu kinnen.’® De deportaties, niet alleen uit Berlijn en andere
Duitse steden maar ook uit Luxemburg en uit Praag en Brno in het Protek-
torat, begonnen medio oktober en duuren tot het einde van die maand; de
slachtoffers werden naar het ghetto van Lodz gebracht. Vijfduizend Zigeu-

1 J. Goebbels: Fragmenten uit zijn dagbock (Doc I-546, a~1). 2 Brief, 18 sept. 1941,
van Himmler aan Gauleiter A. Greiser, aangehaald door H. Krausnick in: Anatomie
des SS-Staates, dl. 11, p. 374. * Verslag (1958) door dr. M. Mosse, aangehaald in
H. G. Adler: Theresienstadt 1941-1945. Das Antlitz einer Zwangsgemeinschaft (tweede
druk, 1960), p. 782.
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