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er voor zouden zorgen dat de inunigrant niet armlastig zou worden.! Wie
bezat dergelijke familieleden of kennissen? Wie bezat eigen fondsen in
Amerika? Dat waren naar verhouding slechts weinigen. Maar waren die
weinigen, na het begin van de bezetting, er na eindeloos geschrijf in
geslaagd, de nodige doorreisvisa en het inreisvisum te verkrijgen, dan be-
tekende dat nog niet dat zij inderdaad konden vertrekken: het wachten was
dan nog op het Ausreisevisum,

Aanvankelijk, d.w.z. in de zomer en herfst van' 40, was het, als alle overige
formaliteiten vervuld waren (meest betrof dit dan personen die al vóór mei
'40 stappen voor hun emigratie ondernomen hadden"), al niet gemakkelijk,

1Het was over het algemeen voor een immigrant moeilijker om tot de Verenigde
Staten toegelaten te worden dan tot menig Latijns-Amerikaans land. Dat was al
zo vóór de zomer van' 41, maar toen werden door Washington nog nieuwe be-
perkende bepalingen afgekondigd, o.m. dat geen enkele immigrant toegelaten
zou worden van wie een naaste bloedverwant in bezet Europa zou achterblijven.
'Pear of Moslem reaction in North Africa, Arab reaction in Palestine and, alas, Christian
reaction in the United States - these were hallmarks of the American policy toward Jewish
rifugees', aldus Arthur D. Morse, na onderzoek van de betrokken archieven.
(Arthur D. Morse: While six million died (1967), p. 62). 2 In een aantal gevallen
leidden die vóór mei' 40 ondernomen pogingen tot geen enkel resultaat. Zo was
het Katholieke Hulpcomité voor Vluchtelingen (wij geven een door A. J. van der
Leeuw uitgevoerd onderzoek weer) er via Rome en dank zij de persoonlijke be-
moeienissen van de Paus, in geslaagd, van de regering van Brazilië de toezegging
te ontvangen dat Joodse vluchtelingen die katholiek gedoopt waren, naar Brazilië
mochten emigreren. Op 22 juni '40 deelde het Braziliaanse consulaat-generaal te
Amsterdam aan het comité mee dat het gerechtigd was, 156 inreisvisate verstrekken.
Men had met die visa nog niets kunnen doen toen het comité een jaar later, injuni
,41, door de Sicherheitspolizei opgeheven werd. Het bestuur had voordien de St.
Raphaelsvereniging, te Hamburg, verzocht voor de verdeling van de visa te
zorgen. Er rees toen de vraag of de visa bestemd waren voor 156 personen dan wel
voor 156 families. Voor daar uit Brazilië antwoord op was ontvangen, was ook de
St. Raphaelsvereniging geliquideerd. Eind juli 1941 richtte een van de vroegere
medewerksters van het comité, mej. S. van Berckel, tot mgr. de Jong het verzoek,
zich met het Vaticaan in verbinding te stellen teneinde hulp te krijgen bij de finan-
ciering van de emigratie waarbij van de 156 visa gebruikgemaakt zou worden.
Mgr. de Jong vernam dat de Sicherheitspoltzei in emigratie-aangelegenheden van
Joden alleen met de Joodse Raad te maken wilde hebben, en gaf dus het verzoek
van mej. van Berckel niet aan het Vaticaan door. Toen het Vaticaan, dat blijkbaar
langs andere weg door mej. van Berckel benaderd was, hem telegrafisch vroeg of
de zaak waarvoor mej. van Berckel zich moeite gaf, zijn steun had, antwoordde hij
dat haar streven syrnpathiek was maar dat zij louter persoonlijk optrad. Het gevolg
was dat de 156 visa ongebruikt waren op de dag, 23 oktober' 41, waarop alle legale
emigratie van Joden verboden werd.
Mej. van Berckel, die zich later zeer voor de onderduikers inzette, werd in juni

'44 gearresteerd; zij stierfin december '44 in Ravensbrück.
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