
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

verkoop van hun bedrijf naar een land als Amerika zouden vertrekken,
wensten een deel van hun vermogen in dollars mee te nemen. Het Neder-
landse Deviezeninstituut moest die transactie goedkeuren en dat instituut
voelde daar niet voor; het hield de dollars waar de Nederlandse Bank over
beschikte, liever vast: Nederland zou ze na de oorlog nodig hebben. Dat
standpunt (weinig welwillend jegens de Joden die met verdergaande ver-
volging bedreigd werden) werd -op 20 december '40 door het college van
secretarissen-generaal goedgekeurd. Het college meende dat de Duitsers,
wilden ze die dollartransactie laten doorgaan, daar maar een instructie voor
moesten geven. 'Voorts', aldus de notulen,

'wordt de wenselijkheid betoogd dat, indien Joden die wensen te emigreren,
vergunning krijgen om dollars te kopen, van dezen in opdracht van de Rijks-
commissaris een belasting zal worden geheven die de vorming van een fonds
mogelijk maakt, waaruit de hier te lande eventueel achterblijvende armlastige
Joden kunnen worden onderhouden, zulks om te voorkomen dat niet de rijke
Joden met hun geld weggaan en de arme Joden ten laste van de gemeenschap
blijven ... Dit punt zal nog nader met de Duitse autoriteiten dienen te worden
besproken.'!

Het wèrd besproken, o.m. met Seyss-Inquarts Beaujtragter bij de Neder-
landse Bank, Wohlthat. Deze, die zich in '39 druk beziggehouden had met
Joodse emigratiekwesties. had er wel oren naar (in Duitsland bestond zulk
een regeling al sinds februari '40), maar hij gaf er ook een uitbreiding aan:
Wohlthat was van mening dat de emigrerende Joden niet alleen een deel van
hun vermogen moesten achterlaten ten behoeve van de armlastige Joden,
maar ook dat men- hen diende te verplichten, 'eine bestimmte Zahl von
unbemittelten Juden mitzunehmen' Hij legde dat denkbeeld aan Seyss-Inquart
voor in een brief die hij schreef op de dag (21 februari '41) waarop hij, na ver-
geefs tegen de opheffing van de Nederlands-Duitse deviezengrens gestreden
te hebben, de Reichsleommissar om verlof vroeg, naar Berlijn terug te keren.
In diezelfde brief bepleitte W ohlthat dat aan een vijftal Duitse en een viertal
Nederlandse Joden permissie zou worden gegeven, bezet gebied te verlaten.
Onder hen bevonden zich drie Duitse bankiers en één Nederlandse (A. A.
Andriesse), alsmede de Amsterdamse hoogleraar prof. dr. E. Laqueur,
eigenaar van bijna een zesde van de aandelen van de n.v. Organon te Oss.
De vorming van het door de secretarissen-generaal en W ohlthat bepleite

fonds ging niet door, evenmin het tweede plan dat Wohlthat in navolging
van Eichmarms Zentralstelle für jüdische Auswanderung ontwikkeld had. Het

1 Csg: Notulen, 20 dec. 1940, p. 1-2.
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