
HAMACHER EN SCHULZE-BERNETT

dat hij met zijn firma de legale emigratie van de Joden die zich al bij hem
gemeld hadden, verder zon voorbereiden en dat de Abwehr aan die groep
enkele Duitse Joden zou toevoegen die als spionage-agenten zouden gaan
fungeren. Aangezien de Abwehr nauwelijks agenten had in de Nieuwe
Wereld, sprak dat denkbeeld Schulze-Bernett aan, vooralook omdat hij er
op deze wijze wellicht in zou slagen, enkele honderden Joden in veiligheid
te brengen. Maar zou het RSHA bereid zijn, zijn goedkeuring te hechten
aan het verlenen van de Ausreisevisa? Daartoe nam men contact op met de chef
van de onder Rauter ressorterende Zentrale Ein- und Ausreisestelle des Reichs-
leommissars, SSs-Hauptsturmjuhrer Albin Pilling.' Deze werd voor het plan
gewonnen. De uitvoering werd nu ter hand genomen. Voor de reispapieren
gaf het Amsterdamse reisbureau Hoyman & Schuurman zich veel moeite,
het RSHA, door Pilling bewerkt, keurde de opzet goed - en zo konden in
totaal, in zes grote transporten (drie in mei' 41, twee in augustus, één in
januari '42), niet minder dan vierhonderdzes-en-tachtig Joden via Spanje
naar Noord- en Zuid-Amerika ontsnappen. In elk transport bevonden zich
drie of vier Abwehr-agenten (op wie uiteraard geen enkele dwang uitge-
oefend kon worden om na aankomst in Amerika aan het werk te gaan).
'General Christiansen', schreef Schulze-Bernett ons in '54, 'war unterrichtet und
genehmigte unsere Aktion ... Er selbst sorgte noch dafür, dass ein oder zwei
Personen, deren Schicksal ihm am Herzen lag, mit in dem Transport aufgenornmen
wurden'2 - wéér die 'grootmoedigheid'.

Hoevelen van de vierhonderdzes-en-tachtig die met medewerking van de
Abwehr emigreerden, voor 23 oktober' 41 de Frans-Spaanse grens passeerden,
weten wij niet; vermoedelijk waren het ca. vierhonderd. Tellen wij die vier-
honderd bij de eerder genoemde tweehonderdtwee-en-zestig, dan komen
wij dicht bij de zevenhonderd. Dat laatste cijfer geeft, dunkt ons, het maxi-
mum aan van de legale emigratie uit bezet Nederland vóór de dag waarop
deze door Himmlers instructie formeel verboden werd.
Wij moeten de betekenis van die instructie niet overdrijven. Zij hield,

gelijk aangehaald, in, dat Joden alleen een Ausreisevisum zouden krijgen
'in ganz bezonders gelagenen Einzelfällen, zum Beispiel bei Varliegen eines
positiven Reichsinteresses' Welnu, bijna negen maanden vóór de z jste oktober
schreef een medewerker van Generalkomissar Fischböck aan een relatie in
Berlijn, dat het 'auf absehbare Zeit' voor een Jood 'gänzlich unmäglich' was,
een Ausreisevisum uit Nederland te verkrijgen: 'eine solche wird nur erteilt,

1Er waren behalve die Zentrale Ein- und Ausreisestelle in Den Haag ook Ein- und
Ausreisestellen in Amsterdam, Rotterdam en Maastricht. 2 Brief, 21 nov. 1954,
van G.W. Schnlze-Bernett (Doe 1-627, a-5).
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