
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

wenn hohere staatliche Gesichtspunkte dafür sprechen'l - klinkt dat anders dan
Himmlers instructie? Neen. Maar enig verschil in de feitelijke situatie kwam
et toch wèl: het werd na de zjste oktober nog een tikje moeilijker om legaal
te emigreren dan daarvóór. Hamacher wilde in '43 (Pilling en Schulze-Ber-
nett hadden Nederland toen verlaten) nog eens een groep van, een kleine
driehonderd Joden naar Spanje wegwerken van wie ruim tweehonderd bij
hem aangemeld waren door de Philipsfabrieken (die bereid waren, de reis
naar Spanje te fmancieren) - Eichm~s vertegenwoordigers in Nederland
zetten hem toen de voet dwars en het transport ging niet door. Anders dan
vóór de 23ste oktober' 41 kreeg nadien geen Jood een Ausreisevisum die niet
zelf of via relaties in het buitenland in staat was, het Derde Rijk een aan-
zienlijk bedrag aan buitenlandse deviezen te schenken. Intotaal kregen tussen
23 oktober '41 en eind '42 vermoedelijk maximaal ruim honderdtwintig
Joden op deze wijze verlof om uit Nederland te vertrekken. Daar moest
soms per familie 100 000 Zwitserse francs voor betaald worden, in een enkel
geval een half miljoen. Het Nederlands Deviezeninstituut stelde in september
,42 drie miljoen van die francs beschikbaar welke vermogende Joden konden
kopen teneinde ze tegen het geldende tarief (maar dat wisselde nogal eens)
in te ruilen voor het begeerde document; een Ausreisevisum. De kunst-
handelaren de gebr. Benjamin en Nathan Katz uit Dieren verwierven dat
visum doordat zij, na eerst werkzaam te zijn geweest o.m. voor het op te
richten Führermuseum te Linz, begin '43 een kostbare verzameling etsen en
tekeningen voor dat museum ter beschikking stelden. Rauter wilde hen
vasthouden, maar Goering die van hun arbeid geprofiteerd had, dreef zijn
zin door en het werd Lages in eigen persoon die de gebroeders Katz tot de
Spaanse grens begeleidde; hun drie-en-tachtigjarige n{oeder mocht, zonder'
Jodenster, in Dieren blijven wonen.

*

Hoeveel Joden in '43, zelfs nog in '44 een Ausreisevisum gekregen hebben,
weten wij niet. Bij elkaar zijn het vermoedelijk niet meer dan enkele tien-
tallen geweest. Dat betekent dat de organisatoren van de Endlösung, afgezien
van een groep die zich in '44 van het kamp Bergen-Belsen naar Palestina
kon begeven, van de ruim honderdveertigduizend Volljuden die in mei' 40
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