
BEZOEKERS UIT PRAAG

Friedmann in Amsterdam vertoefd; Friedmann kwam in mei nog voor een
twe~de bezoek over. Zij hebben talloze gesprekken gevoerd met Cohen
en Asscher, met de voornaamste medewerkers van de Joodse Raad, onder
wie uiteraard het hoofd van de emigratie-afdeling, Gertrud van Tijn-Cohn,
ook met anderen. Wij weten helaas van die gesprekken maar weinig af.
Vaststaat dat de leiding van de Joodse Raad zorgvuldig naliet, hen in
contact te brengen met de voorzitter van de Joodse Coördinatie-Commissie,
Visser, en dat er tussen de twee 'bezoekers uit Praag en de leiding van de
Joodse Raad op een belangrijk punt overeenstemming bestond: dat Joden
geen daadwerkelijk verzet moesten bieden, maar dat zij dienden te trachten,
tijd te winnen in de periode die nog zou verstrijken voor men bevrijd zou
worden. Cohen en Asscher waren op dat laatste punt zeer optimistisch. Zelf
beïnvloed door de wensvoorstellingen van de Nederlandse publieke opinie
('déze zomer al, in '41, komt de invasie!'), staken zij hun twee bezoekers met
dat optimisme aan. Friedmann keerde, aldus later zijn weduwe, van zijn
tweede bezoek 'in besonders optimistischer Stimmung' naar Praag terug, 'in
Holland rechnete man mit der Invasion und einem baldigen Kriegsende.»

Wij nemen aan dat het optimisme waarvan Cohen en Asscher getuigenis
aflegden, hen ook versterkte in hun opvatting dat de Joden, als zij zich maar
rustig hielden, verder niet veel kwaads boven het hoofd hing. Nu, op dat
punt zagen Edelstein en Friedmann de zaak reëler. Zij hadden een Eichmann
en een Rajakowitsch van nabij leren kennen, zij hadden de misère in Nisko
aanschouwd, en bovendien waren in het Protektorat al anti-Joodse maatregelen
genomen die men in bezet Nederland begin april '41 nog niet kende: het
Joodse bedrijfsleven was er praktisch vernietigd, Joodse employe's waren

. bij duizenden op straat gezet (vandaar ook de werkkampen), Joden hadden
;Uhun waardepapieren, gouden en zilveren voorwerpen en edelstenen in depot
moeten geven, uit de wereld van de kunst waren de Joden verwijderd, Joden
mochten slechts beperkte bedragen van hun bankrekeningen opnemen, het
was hun verboden, café's, restaurants, parken, zwembaden, theaters of
bioscopen te bezoeken en na acht uur 's avonds mochten zij zich niet in de
openlucht bevinden. -

'Dit alles hangt o~k u boven het hoofd', betoogden Edelstein en Fried-
mann. Maar voor die waarschuwing vonden zij geen gehoor. Nog afgezien
van het feit dat Cohen en Asscher op een spoedige invasie rekenden, meenden
dezen ook dat verscheidene maatregelen als in het Protektorat getroffen,
in Nederland een deining zouden veroorzaken die de bezetter na de Februari-

1Aangehaald in H. G. Adler: Theresienstadt, p. 738.
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