
GEEN 'VERBAND DER ]UDEN'

worden, een "[udenrat' van hoogstens twintig leden zou er aan het hoofd
van staan en het verbond zou speciaal 'zur Mitwirleung bei den für die Aus-
wanderung seiner Mitglieder notu/endigen Massnahmen verpflichtet' zijn.'
Dit concept verdween, wij weten niet door welke factoren, onder tafel.

Het Verband der [uden in den Niederlanden werd niet opgericht en de Zentral-
stelle für jüdische Ausuianderung bleef onder die naam gehandhaafd. Zöpf
verdween overigens als chef; er kwam een nieuwe: SS-Sturmban1'lführer
Hellmut Reinhard, tevoren functionaris van het RSHA. Wij hebben er geen
duidelijk beeld van wat Zöpf(die een luiwammes was)nadien ging uitspoken,
de ijverige Rajakowitsch ging op verscheidene terreinen de Endlösung voor-
bereiden. Hij stimuleerde Rauter eind juli' 41 om bezwaar te maken tegen
het feit dat geen maatregelen getroffen werden om de 'vrijwillige' arisering
van Joodse bedrijven ongedaan te maken. Fischböck was er, schreef Rauter
in een kennelijk door Rajakowitsch opgestelde brief, al tevreden mee
geweest wanneer de Joden hun vermogen kwijt raakten. 'Dieses Ziel', had
Fischböck gezegd, 'wird auch erreicht uienn der später zur Aussiedlung' (depor-
tatie) 'gelangende Jude Vermogensurerte an einen Arier... überträgt'. Maar
dat was, aldus Rauter, een onhoudbaar standpunt, aangezien juist die Joodse
vermogens 'für die Pinaneierung der Endlösung' nodig warenê - en misschien
moeten wij in die formulering een aanwijzing zien dat Rauter en Raja-
kowitsch aan een 'territoriale Endlösung' dachten: de vorming van een reser-
vaat, hoe primitief ook, zou grote kapitalen vergen.

*

Waar die Jodenvervolging op zou uitlopen: deportatie, Bndiosung. stond dus
in de lente en zomer van '41 vast. Overigens moet men, dunkt ons, in het
oog houden dat zij die van dat doel op de hoogte waren, beseften dat aan
zijn verwezenlijking in bezet Nederland nog veel moest voorafgaan. Het
proces tot het isoleren en beroven van de Joden was nog niet ver genoeg
voortgeschreden. Er was trouwens verdeeldheid hoe ver men bij dat isoleren
moest gaan. Vooral Generalleommissar Schmidt drong er in die tijd op aan,
in Amsterdam een ghetto op te richten. Burgemeester Voûte van Amsterdam
protesteerde, het college van secretarissen-generaal deed hetzelfde, maar
(wat belangrijker was) ook Rauter voelde er niet voor. Voûte kreeg begin

1 Concept in Vu], HA Inneres, 124 w. 2 Brief, 21 juli 1941, van Ranter aan Seyss-
Inquart, Wimmer en Fischböck (Vu], Abt. Rechtssetzung: dossier VO 198/41).
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