HITLERS INSTRUCTIE

Het spreekt dan ook vanzelf dat in het lange gesprek dat Seyss-Inquart en
Schmidt op 25 september "41 in Berlijn met Hitler voerden, ook de Joden-
vervolging ter sprake kwam. Wij herinneren er aan dat Hitler toen goed-
keurde dat de NSNAP uitgeschakeld werd en dat de NSB belangrijk grotere
faciliteiten zou krijgen; voorts dat hij zich in het algemeen hogelijk inge-
nomen toonde met de resultaten die Seyss-Inquart in krap zestien maanden
bereikt had. Na terugkomst in Den Haag bracht de Reichskommissar in een
Chefsitzung verslag uit van hetgeen in Berlijn besproken was. Bene rappor-
teerde hierover aan het Auswirtige Amt en dat rapport bevat ten aanzien van
de Jodenvervolging een passage die luidt:

‘Bei der Erirterung der Judenfrage zeigte sich der Fiihrer von der Auswirkung der in
den besetzten niederlindischen Gebieten getroffenen Massnahmen, die die wirtschaft-
liche und personliche Trennung der Juden von den Niederlindern ergeben haben,
befriedigt. Fiir die ndichste Zukunft ist die Abschiebung der in den besetzten nieder-
lindischen Gebieten lebenden etwa 15 000 jiidischen Emigranten aus Deutschland in
Aussicht genommen.’*

Allen die als toehoorders bij Seyss-Inquarts verslag aanwezig waren, wisten
al sinds maanden dat de Joden uit Nederland gedeporteerd zouden worden.
In Seyss-Inquarts mededelingen terzake stak slechts één nieuw element: dat
men de Duitse Joden het eerst zou deporteren. Wij herinneren aan Himmlers
brief van 18 september (zeven dagen védr Seyss-Inquarts gesprek met
Hitler) : ‘Der Fiihrer wiinscht, dass méglichst bald das Altreich und das Protektorat
vom Westen nach dem Osten von Juden geleert und befreit werden.” In hetgeen
Hitler aan Seyss-Inquart meegedeeld had, werd die lijn doorgetrokken.

Verhaalde Seyss-Inquart in Berlijn 66k dat met name de Sicherheitspolizei
in Nederland hardnekkig haar best deed, op het terrein van de Jodenver-
volging de leiding in handen te nemen ? Het is denkbaar. De Reichskommissar
wenste die leiding niet af te staan. Daar kon uit voortvloeien dat hij met de
superieuren van Rauter en Harster, met Himmler en Heydrich dus, in een
ernstig conflict zou geraken. Wij achten het aannemelijk dat Seyss-Inquart
Hitler uitdrukkelijk verzocht goed te keuren dat hij als Reichskommissar in
laatste instantie zou blijven bepalen, met welke modaliteiten de Endlosung in
Nederland verwezenlijkt zou worden. Denkbaar is evenwel ook dat Seyss-
Inquart zijn moeilijkheden voor zich hield. Tk elk geval voelde hij zich na
terugkeer uit Berlijn sterk genoeg staan om nu door te zetten en het Rauter
en Harster duidelijk te maken dat hij Harsters aanmatigend rondschrijven
over de alomvattende taak van het Sonderreferat ‘]’ naast zich neerlegde.

1 Brief, 1 okt. 1941, van Bene aan het Auswdrtige Amt (FO[SD, 84451).
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