Verantwoordelijkheden

Wanneer wij nu de vraag aan de orde stellen wie in bezet Nederland (wij
kijken niet over de Duitse grens) verantwoordelijk geweest zijn voor de
deportaties die aan meer dan honderdduizend Joden het leven zouden kosten,
dan willen wij nauw aansluiten bij wat wij in het voorafgaande over de
aspecten ‘competentie’ en ‘organisatic’ meegedeeld hebben. Wij willen de
zaak niet gecompliceerder maken dan ze toch al is. Het spreekt vanzelf dat
aan een ieder die, op welke wijze ook, als lid van het Duitse bestuursapparaat
of van de Duitse politie bij de uitvoering der deportaties betrokken was (of
deze als lid van de Wehrmacht dekte), iets van schuld kleeft, en dat sluit dan de
velen in die zich louter in de sector van de antisemietische propaganda
beijverden. Maar er waren gradaties van schuld, zoals er gradaties van ver-
antwoordelijkheid waren.

Verantwoordelijkheid én schuld kan men, wat de Jodendeportaties
betreft, niet losmaken van de kennis van wat het lot dier Joden zou zijn. Wij
gaan dan niet verder dan eind 41 ~ meer dan zes maanden véér het tijdstip
waarop door de Londense radio (van de programma’s werden door het
Reichskommissariat luisterrapporten vervaardigd) de eerste berichten over
massamoorden op Poolse Joden uitgezonden werden. Welnu, wij menen dat
van alle Duitse functionarissen die in het voorafgaande genoemd of aange-
duid werden, vaststaat dat zij van de lente, uiterlijk van de herfst van '41 af
wisten dat de Endlosung der Judenfrage in voorbereiding was. Niemand kan
dat geinterpreteerd hebben als een deportatie zonder meer, die overigens
(dat viel te voorzien) 66k al talloze mensenlevens zou hebben gevergd. Wat
men zich bij het begrip Endlosung dan wel voorstelde, is moeilijk precies
aan te geven maar men zal er toch wel op zijn minst iets onder hebben ver-
staan als: ‘een grote opruiming’. Daarbij willen wij wel aannemen dat zeker
in deze fase nagenoeg niemand wist, met welke methoden die ‘grote oprui-
ming’ zou worden voltrokken. Of stelde men zich toch wel eens dat soort
vragen? Dan had de jarenlange propaganda velen er voor gepredisponeerd,
ze in alle rust onder ogen te zien. Tekenend is de cynische zakelijkheid waar-
mee aan het slot van de Wannsee-Konferenz door een aantal hoge Duitse
autoriteiten van gedachten gewisseld werd over de vraag, welke technische
mogelijkheden tot massale uitroeiing er bestonden. Trouwens, de zorg-
vuldigheid waarmee de camouflage-termen gehanteerd werden (‘Endlosung’,
‘Aussiedlung’, ‘Umsiedlung’, ‘Evakuierung’), zegt ook veel. Wie zich zo uit-
drukte, wist dat hij het over een grootscheepse actie had die tot geen enkele
prijs tot de buitenwereld mocht doordringen en waarover alleen maar in
schijnbaar onschuldige termen geschreven mocht worden, juist omdat het
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