
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

burgerij bewust opgehitst hadden tot misdadig optreden tegen een weerloze
minderheid. Dat misdadig optreden was aangeduid als een blijk van bijzon-
dere burgerzin. Geen wonder dat zovelen de misdadige opdrachten die hun
bereikten, als normaal gingen beschouwen, en dan zijn toch, dunkt ons, zij
die die opdrachten gaven, in hoger zin verantwoordelijk geweest dan zij die
ze ontvingen. Er is in de corridors, wachtkamers en verhoorcellen van IV B 4
en de Zentralstelle, er is in de Hollandse Schouwburg, er is in de [udendurch-
gangs lager Westerbork en Vught niets gebeurd dat niet is voortgevloeid uit
de, zo stellen wij ons voor, rustige en ambtelijke besprekingen die in de
periode maart-oktober '41 onder het voorzitterschap van Seyss-Inquart
plaatsvonden in een van de deftige werkkamers aan het Plein in Den Haag.

*

Met name uit ons relaas in het volgende deel zal nog blijken dat aan de Joden-
deportaties op tal van wijzen feitelijke medewerking verleend is door
Nederlandse ambtelijke instanties alsook door de Joodse Raad en zijn or-
ganen. Medewerking onder dwang - maar medewerking. Medeverant-
woordelijkheid dus en medeschuld. zij het dat beide in een wezenlijk ander
vlak liggen dan de verantwoordelijkheid en de schuld der Duitse instigatoren.
Wij willen, wat de betrokkenheid van het Nederlandse overheidsapparaat
betreft, niet vooruitlopen op hetgeen eerst aan feitelijkheden verhaald moet
worden. Slechts één element willen wij hier introduceren: een gesprek dat
op I november '41 plaatsvond tussen Rauter en de secretaris-generaal van
binnenlandse zaken, mr. Frederiks. Het was een gesprek waarvan men de
meest wezenlijke gedeelten in Frederiks' naoorlogse uitlatingen vergeefs zal
zoeken, maar hij gaf er eertijds wel een volledig verslag van aan rnr, Visser,
de voorzitter van de Joodse Coördinatie-Commissie. Uit diens kort nadien
geschreven rapport haalden wij in hoofdstuk 6 al de passage aan waarin
Rauter tegen Frederiks zei dat deze het in Mauthausen 'geen half jaar' zou
uithouden, hij, Rauter, 'misschien anderhalf jaar'. De daarbij aansluitende
passage luidt:

'Rauter vroeg voorts Frederiks wat deze zou doen als hij, Rauter, de Neder-
landseJoden naar Polen zou deporteren. Frederiks antwoordde, dat hij daartegen
ten scherpste zou protesteren, dat hij en zijn ambtgenoten geen moment hun
functie zouden blijven waarnemen, als zoiets gebeurde, en dat het grootste deel
van het ambtenarencorps hem zou volgen. De Duitsers moesten dan maar zien,
hoe zij verder de boel klaar speelden.

Of Frederiks dit alles ook zou doen, was de volgende vraag, als hij, Rauter,
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