NAAR DE ‘ENDLOSUNG’

aan Seyss-Inquarts beslissing van 8 oktober ’41: ‘Der Judenrat in Amsterdam
soll de facto fiir die gesamte Judenschaft in den Niederlanden verantwortlich
gemacht werden. Der Judenrat ist in erster Linie Befehlsempfinger fiir die Juden-
schaft” De leden van de Joodse Raad zouden dus als het ware gijzelaars
zijn: weigerden zij medewerking, dan riskeerden zij de wraak van de
bezetter. In de zomer van ’42, toen de deportaties begonnen, kwam daar
nog een andere belangrijke factor bij: er kwam een premie te staan op het
lidmaatschap van de Joodse Raad, de premie van lijfsbehoud. Trouwens,
aan allen die bij het voor de Duitsers zo nuttige werk van de Joodse Raad
betrokken waren, werd een z.g. Sperre verleend: hun werd toegezegd dat zjj
voorlopig niet gedeporteerd zouden worden. ‘De Joodse Raad’, aldus Aus
der Fiinten na de oorlog,

“(was) geschikter voor het werk dan wij . . . Wij Duitsers waren er volkomen van
overtuigd dat de Nederlandse bevolking, althans wat het grootste percentage
betreft, ons vijandig was gezind. Dit en de door ons verwachte toename van het
ondergrondse verzet noopten ons, de Entjudung van Nederland met zo weinig
mogelijk geweld tot stand te brengen. Lages zocht dan ook een oplossing in de
richting van diplomatie. . . Ik (en ook Lages was die gedachte toegedaan) begreep
uit de handelingen van de Joodse Raad, dat zij trachtten, eerst zich en de hunnen
in veiligheid te stellen door de zogenaamde Sperren en daarna een en ander op
een zo lang mogelijke baan te schuiven in de hoop dat dan inmiddels de oorlog
wel zou zijn afgelopen en wel ten ongunste van Duitsland. Wij van onze zijde
hadden echter van de beginne af aan het spel van Asscher en Cohen doorzien.™

Deze verklaring lijkt ons juist, behoudens natuurlijk dat de ‘oplossing in
de richting van diplomatie’ niet aan het brein van Lages ontsproten is. Het
gehele beleid van het Reichskommissariat stond in dat teken. Zo handelde
men ook in Duitsland: via de Reichsvereinigung der Juden en via de Joodse
Rultusgemeinden werd druk uitgeoefend op alle Joden: Zo waren ook in
bezet Polen de zaken georganiseerd: aan de in de ghetto’s opgesloten Joden
werden de Duitse eisen niet overgebracht door Duitsers, maar door Joden,
nl. door de Ghetto-Altester en zijn Altestenrat die veelal voor het afdwingen
van gehoorzaamheid over een eigen Joodse politie beschikten. Het was een
voortzetting van het systeem dat de Tsaren generaties lang in Rusland toe-
gepast hadden waar immers ook door de besturen van de Joodse gemeenten
diegenen aangewezen werden die voor lange, lange jaren in militaire dienst
moesten gaan. Niet ten onrechte heeft dan ook Lages na de oorlog de Joodse

1 BG-Amsterdam, recherche: p.v. inz. Asscher en Cohen (6 okt. 1947), p- 7 en
10-11 (getuige F. H. Aus der Fiinten).
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