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de zaak niet vertrouwden en die pertinent weigerden, de vragenlijsten in
behandeling te nemen - die weigeraars werden verder niet lastig gevallen.'
Onder de lijsten die ingevuld moesten worden, bevond zich, aldus Gertrud
van Tijn,

'de z.g. bagagelijst ... waarop de mensen precies in moesten vullen wat zij van
plan waren mee te nemen, volgens een zeker vooroorlogs maximum. Merk-
waardig genoeg bleek juist deze lijst dikwijls het struikelblok te zijn. Sommige
mensen aarzelden uren er over of zij hun blauw of hun grijs costuum zouden
meenemen, enz. enz ....

Ik had op de Lijnbaansgracht een groep van veertig employé's zitten (advo-
caten, bankspecialisten, accountants) die de Referenten genoemd werden. Ge-
woonlijk ging het zo dat de mensen eerst een stel formulieren kwamen halen.
Die namen ze mee naar huis, vulden ze in zo goed en zo kwaad als het ging, en
brachten ze dan bij ons terug.

Als de formulieren met behulp van de Referenten waren ingevuld, werden ze
op de Lijnbaansgracht uitgetypt - een werk waarvoor over de honderd typisten
nodig waren. De formulieren werden dan nog eens op hun juistheid en nauw-
keurigheid gecontroleerd. Deze groep van 'controleurs' bestond uit een vijftig
mensen, die allen ook weer juridische, zaken- of accountancy-ervaring hadden,
want het was van het grootste belang dat er niet het minste verschilof niet de
minste twijfel zou bestaan omtrent de verklaringen. Deze laatste controle ...
duurde gewoonlijk uren. Als dit alles achter de rug was, ging de aanvrager naar
een andere kamer waar hij te horen kreeg, op welke dag en welk uur hij, met al
zijn papieren netjes in een speciale map gerangschikt, zich bij de Expositur
vervoegen moest. Daarvandaan werd hij dan door een van de mensen die daar
werkten, naar de Zentralstelle gebracht. En of dit laatste bedrijfbij de Zentralstelle
pijnlijk was, dat hing min of meer af van de Duitser die men daar trof en van de
bui waarin deze toevallig verkeerde. Soms. . . lieten ze de aanvragers zonder
verdere ondervraging heengaan en soms ook werden de mensen aan een eindeloze
ondervraging onderworpen. De aanvrager moest natuurlijk al die tijd staan ...
Als men zijn handen in de zak stak of tegen de muur leunde, dan moest men soms
een paar uur extra blijven staan."

1 In mei '42 eiste Aus der Fünten van Gertrud van Tijn een lijst met de namen der
weigeraars, Ze weigerde tot driemaal toe; ze zei dat ze 'na het incident met de
Wieringer-jongens' (de razzia van II juni '41 in Amsterdam) 'een gelofte had ge-
daan om nimmer de naam van enige Jood te geven aan enige SS-ambtenaar.' Ze
verwachtte, gearresteerd te worden - er gebeurde haar niets. (G. van Tijn-Cohn:
'Bijdrage tot de geschiedenis der Joden in Nederland van 10 mei 1940 tot juni
1944', p. 36-37). "A.v., p. 34-35. Gertrud van Tijn liet daar nog op volgen: 'Het
was de trots' van de Referenten en de controleurs op de Lijnbaansgracht dat van de
vijf-en-twintigduizend mensen die tenslotte geregistreerd werden' (het zijn er in
feite ca. twintigduizend geweest), 'er geen een gearresteerd of vervolgd werd als


