
NAAR DE 'ENDLÖSUNG'

'Het dilemma of men juist doet, deze weg te volgen, dan wel het noemen
van namen van werkenden achterwege moet laten (doch daarbij de risico's van
zeer ernstige gevolgen voor de Amsterdamse Joden moet aanvaarden), wordt
thans door de voorzitters aan de Joodse Raad voorgelegd.

Na uitvoerige discussie wordt besloten dat de heer van Delft wel namen, ook
van werkenden, voor de oproeping ter keuring zullen worden verstrekt. Om
zoveel mogelijk ontwrichtingen te voorkomen, zullen worden opgegeven de
namen van ongehuwden van achttien tot ca. veertigjaar, uitgezonderd geestelijken,
leraren, artsen (en) geschoold technisch personeel.'!

De Joodse Raad liet de kartotheek van de Zentralstelle raadplegen en
enkele dagen later kregen de eerste Amsterdamse Joden die nog normale
arbeid verrichtten, plotseling een oproep, zich te laten keuren voor uit-
zending naar een werkkamp. Er was toen onder het Joodse proletariaat van
de hoofdstad al een sterke animositeit gegroeid tegen de Joodse Raad;
men sprak, toen reeds, van 'het Joodse Verraad' of 'het Joodse Onraad'.
En nu werkte die Joodse Raad er aan mee dat de een na de ander uit zijn
werk gehaald werd om, terwijl het nog steeds vroor, naar een kamp in het
noorden des lands gestuurd te worden! Normaal verlof was bovendien begin
maart nog niet gegeven: de mannen en jongens waren weg en bleven weg.
Notabene was gebleken dat hun uitkeringen twintig procent lager waren dan
die van niet-Joodse werkverschaffingsarbeiders ! Gezinnen van kostwinners
kregen slechts veertien gulden per week uitbetaald! En nu zouden werkenden
zich met medewerking van de Joodse Raad moeten laten wegzenden! Som-
migen drongen verontwaardigd in de bureaus van de Joodse Raad door,
functionarissen kregen daar asbakken naar hun hoofd geslingerd, Meijer
de Vries trachtte de protesterenden met vloeken en tieren de deur uit te
krijgen, en toen dat niet hielp, alarmeerde hij de politie:

Het verzet baatte niet: werkende Joden werden opgeroepen, gekeurd en
weggezonden, maar doordat dezen tevoren geen steun ontvangen hadden van
Sociale Zaken, duurde het enige tijd voor de uitbetalingen aan hun gezinnen
op gang kwamen. Nog was het winter, en de vrouwen kregen geen cent!
Een groep van dertig trok naar het hoofdbureau van de Joodse Raad. 'Wij
meldden ons', aldus een harer,

'bij de portier en werden naar de wachtkamer verwezen. Wij hebben aldaar
ongeveer anderhalf uur moeten wachten voor we te woord werden gestaan en
wij zagen in die tijd dat de heren van de Joodse Raad maar dikke sigaren zaten te
roken en dat er slaatjes werden binnengebracht. Dit was voor ons erg aanstekelijk,
daar wij bijna van honger omkwamen en geen huur meer konden betalen.
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